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Fijne afsluiters

Op het Hagelands 
Oldtimer treffen stond 

de straat vol van de 
Meenselse kerk tot op 

Glabbeeks grondgebied. 

We mochten die dag meer 

dan 1.000 bezoekers en 

200+ wagens ontvangen.

Afsluiter op zaterdag 

was het Radio Modern 

Liberation Ball met echte 

Big Band. De hele avond 

werd er geswingd in de 

stijl van de jaren ‘40...

De Wanhoop van Meensel-
Kiezegem kwam weer even 
terug naar haar thuisdorp 
via een reflectie van 
kunstenares Linda.
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Na de opwarmende 

dansinitiatie en de 
prachtige Big Band sloten 

we de avond af in stijl met 

DJ-muziek uit de jaren 40, 

50 & 60...

De aanwezigheid in de 
juiste dresscode werd sterk 
geapprecieerd door onze 
gelegenheidsfotograaf. 
vlnr Magda Duerinckx, 
Ingrid Cauwbergs & Katrin 
Duerinckx.

In de Expo44 kon je ook een overzicht terugvinden van de Herdenkingsplechtigheden en -reizen door de jaren heen.

Zelfs een heus veldhospitaal 
werd verzorgd door de 
leden van 82nd-101st US 
Airborne Division vzw, we 
zijn hen en alle partners 
erg dankbaar voor de fijne 
samenwerking.
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19E HERDENKINGSREIS
NOORD-Duitsland

DO 25 TOT ZO 28 AUGUSTUS 2016

Donderdag 25 augustus 2016
Na de fantastische herdenkingsweek nog niet uitgeblust. Het wordt soms wat eentonig 
maar alles verliep weer zoals een fluitje van een cent: zonder hindernissen, en met 12 
spiksplinternieuwe reizigers moesten wij helemaal niet blozen, integendeel! Op gevaar af van 
een dikke nek te krijgen werd ons team weer bejubeld, na de wervelende week, nu ook voor 
onze eerste reisdag.

Na het woordje van onze voorzitter Vital dat overkwam als een bemoedigend schouderklopje, 
konden wij onder goede begeleiding van Paul ‘chef machine’ onze reis aanvangen aan Meensel 
Statie. Bergen-Belsen betekende een fijn weerzien met onze wielertoeristen: Freddy & Danny. 
Freddy vierde toevallig op deze zelfde dag zijn 72e verjaardag, en wij maar meevieren en ons 
madammen maar kussen! Enfin, via het imponerende kerkhof van Becklingen omzeilden wij 
Bremen om in Farge aan het immense gedrocht van een bunker terecht te komen.

Het was ook een zeer fijn weerzien met onze vrienden uit Bremen, het was gelukkig iets 
minder lang dan we hadden verwacht, gezien zij ook één van de belangrijke gasten waren 
tijdens de Herdenkingsweek eerder deze maand. Gids van dienst Ullrich nam ons vakkundig 
mee doorheen de volledig vernieuwde herdenkingssite. De Blumenthal-site zag er nog altijd 
even verwaarloosd uit, wat niet belette dat we toch een gevoelige hulde brachten aan onze 
gestorven dorpsgenoten. Zo was het Katrin Duerinckx die op een stijlvolle manier een gedicht 
bracht van Ina Stabergh. 

Vrijdag 26 augustus 2016
Tijdens de rit van Bremen naar Neuengamme werden we treffend voorbereid met een 
documentaire over Bullenhuser Damm. Na het blij weerzien met onze vriend-gids Andreas 
verblijdde hij ons met introductie in ‘de zwarte doos’ onder vertaling van Tom. Onze habitués 
krijgen we stilaan de gewoonte van de nieuwkomers in te lichten, wat zijn praktisch nut al vele 
malen heeft bewezen.

De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in het stukje Meensel-Kiezegem in Neuengamme verliep 
heel sereen en intens. Ondervoorzitter Freddy Duerinckx vertolkte pakkend onze gevoelens, 
oa. over de vrienden die we het afgelopen jaar moesten afgeven. De fotosessies aan het beeld 
‘De Wanhoop van Meensel-Kiezegem’ lijken ieder jaar langer te duren, dat komt waarschijnlijk 
door de diversiteit aan families die we mogen verwelkomen. In de namiddag was er nog zo 
veel waar te nemen op de site van het voormalige KZ dat onze woorden weer eens bewaarheid 
werden: “Eén keer komen is niet voldoende”, dus waarop wachten we om ons in te schrijven 
op de 20e jubileumreis in 2017.

Aan de fundamenten van het crematorium maakten we één van de meest emotionele 
momenten mee van onze reis. Met als hoogtepunt het dodenappél. Van daaruit vertrokken we 
naar Bullenhuser Damm. Wie na een bezoek aan dit oord nog niet snapt waarom we dit steeds 
weer in herinnering brengen is waarschijnlijk niet echt mee.

Na de prachtige sightseeing met een enthousiaste professionele gids Caroline waarvan we 
vermoeden dat ze door de toeristische dienst van Hamburg werd gesponsord.

Zaterdag 27 augustus 2016
Wöbbelin was voor ons geen nieuwigheid maar dit jaar zeker een vast een must, al was het 
maar alleen om aan onze vriend Jef (+) te denken bij de steen van zijn vader Evrard. Na dit 
bezoek aan dit onzalige oord is het voor ons meer dan ooit ‘nooit vergeten!’. 
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Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt  dankzij de 
ondersteuning van de marketing- en drukkerijafdeling van 

Intago - www.intago.be

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt  dankzij de 

De medereizigers van de 19e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland bij het beeld De 
Wanhoop van Meensel-Kiezegem in KZ Gedenkstätte Neuengamme

Dan de verre trip naar Fürstenberg waar we onder de bomen van de jeugdherberg ons 
allemaal weer even op kamp voelden. Het vrije bezoek aan het Ravensbrück concentratiekamp 
was zo intens indrukwekkend dat de twee uren in feite te kort waren. Is dus zeker voor 
herhaling vatbaar. Sommigen van de grote doeken deden ons heel sterk denken aan de 
meesterwerken van Linda Van der Meeren. Het bezoek aan Ravensbrück was voor velen toch 
zo intens dat ze even moesten gaan zitten om te bekomen.

Zondag 28 augustus 2016
Het was regenachtig, maar dankzij ons optimisme, gevoel voor relativering en de nodige 
omleidingen brak de zon toch door en bereikten we bij tijd Sandbostel. Gids Werner met onze 
groep op pad doorheen het voormalige kamp van Sandbostel. Na de uitgebreide vragenronde 
hadden we nog even de tijd om naar het museum te gaan. Dit moest echter in versneld tempo 
gaan met de hoop van later weer te keren voor een grondigere inkijk.

Dan naar Esterwegen. De sympathieke Kurt Buck leidde ons de cafetaria in, en of we ‘suppe mit 
wurst’ konden smaken. Besluit na een bezoek aan site, museum en Moor: wij komen (misschien 
volgend jaar) terug voor een uitgebreidere kennismaking van het kamp en de omliggende 
streek. Van daaruit zetten we koers naar Meensel-Kiezegem, ter besluit van onze reis.

Zondag 18 september 2016
Naar jaarlijkse gewoontje is de derde zondag van september een vast reüniemoment voor onze 
medereizigers. Foto’s en fi lms werden aandachtig bekeken, en er werd lustig nagepraat tussen 
pot en pint in een heerlijk nazomerzonnetje. De laatste dranken die nog overbleven van de 
Herdenkingsweek werden genuttigd, terwijl we terugblikken op onze drukste zomer in jaren. 
Ondertussen zitten we niet stil, en gaan we zeker aan de slag met alweer een interessante reeks 
van activiteiten voor 2017.


