
 

 

 

49e Jaargang ð 3e Editie ð September 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden ð Meensel-Kiezegem 1944 vzw 
  Zetel: Neckerspoelstraat 6  3391 Meensel-Kiezegem.  Ondernemingsnummer 0464.494.594      RPR Leuven 

 
Post Erkenningsnummer P005656 ð Afgiftekantoor Tielt-Winge 

Verantwoordelijke uitgever : Vital Craeninckx, Leuvensesteenweg 168  3390  Tielt-Winge 
 

 

 

 

 

 Herdenkingsoptocht van Kiezegem naar Meensel op zaterdag 10 augustus 2024  

     Dat dit nieuwe initiatief voor herhaling vatbaar is hoeft geen betoog. Het was niet alleen zomaar een 

prachtwandeling, maar ook een respectvolle hulde aan onze   dorpsgenoten wiens foto's  de familieleden en 

vrienden konden meedragen. Een  uitstekende  Koninklijke Harmonie Crescendo uit Glabbeek , de immer 

perfecte troepen van Albert Hendrickx met zijn Airborneforces, de stijlvolle St Sebastia ansgilde van Meensel-

Kiezegem en vele jongeren, vrienden uit Nederland en Duitsland trokken achter onze vaandrig Rita Broos van 

Kiezegem naar Meensel met een tussenstop en hulde aan het ontmoetingscentrum.   

                                 Fotoõs: Marc Cauwbergs                                    



 

 

   
 
 

 

 

Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

Je kan het museum bezoeken individueel of in groep mits reservatie via + 32 16 36 50 55 , 

reservaties@museum44.be  of online via  www.museum44.be .                               

Openingsuren: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Weekdagen mits reservatie. 

Feestdagen gesloten. 

Contacteer ons gerust voor meer informatie, of kijk op onze website www.museum44.be 

        

Tom Devos  +32 487 73 70 02                         Marc Cauwbergs  +32 478 92 70 26 

Katrin Duerinckx    +32 485 55 97 57     Ronny Olemans    +32 473 35 03 65       

                                        

 website : www.museum44.be 
 

BESTUUR vzw N.C.P.G.R Meensel-Kiezegemõ44 
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Woord vooraf 
 

                 

 

 

            

   In dit ôkroonjaarõ, 80 jaar later, ligt het dan ook voor de hand dat wij als vereniging meer 

dan gewone aandacht hebben besteed aan het herdenken van onze slachtoffers -dorpsgenoten.                       

De volgehouden inspanningen om de slachtoffers 80 jaar later de erkenning en eer te geven 

die ze verdienen resulteerden in talrijk bezochte tentoonstellingen en een massale opkomst 

tijdens de vier herdenkingsdagen van 8 tot en met 11 augustus. Het doet onze organisatie 

bijzonder veel  deugd wanneer de geleverde inspanningen door deelnemers aan onze 

activiteiten geapprecieerd worden. Eén van hen, *Hilde Vivijs uit Mechelen, reageerde als 

volgt:  

         άDesondanks de tragedie die er zich 80 jaar geleden afspeelde, kom je in een dorp waar 

men samenwerkt om de herinnering levendig te houden. Intussen k leinkinderen en 
achterkleinkinderen van de vele getroffen families die zich verbonden voelen door wat hun 
voorouders er meemaakten.  
We ontmoetten er veel warme mensen. Wij mochten er deel uitmaken van 1 grote familie 
die door het lot samengebracht werd en die een groot voorbeeld vormt van hoe je omgaat 
met het in standhouden van de herinneringscultuur. Zij slagen erin om jong en oud bi jeen te 
brengen.  
Voor ons is het een rijkdom om hiervan deel te mogen zijn.  
Wil u er meer over weten, dan raad ik u ten stelligste hun museum aan. Je wordt er 
ondergedompeld in de tijd van toen, in de periode waarin de dorpen voor altijd zullen 
veranderen. Het zal er nooit meer hetzelfde zijn. Hoe kan het ook anders wanneer je vad er, 
broer, zoon of grootvader in koele n bloede voor je wordt doodgeschoten, meegenomen en op 
deportatietreinen worden gezet naar de nazi concentratiekampen om er te verdwijnen voor 
eens en altijd.  
En toch was zondag 11 augustus een dag van samen komen, samen bezinnen over toen en nu, 
ontmoeten, samen delen, samenwerken, het werkt voor iedereen helend, ook vandaag nog, 
80 jaar later.  
Mooi om hiervan deel te kunnen uitmaken. Het is enorm verrijkend de mensen en hun 
geschiedenis te leren kennen en de omstandigheden te begrijpen.  
Ze leveren in Meensel-Kiezegem prachtig werk. Hun voorouders kunnen terecht fier zijn op 
wat zij hier rechtzetten op een waardige en serene manier. Proficiat aan iedereen! ò 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte ,( ik kan onmogelijk  iedereen persoonlijk vernoemen )  wil ik langs deze weg mijn 

bijzondere dank  en waardering richten aan Mario Vanhellemont , Staf Pypen, Chris Goethuys, 

Davy Ickx en alle vrijwilligers  voor hun onvoorwaardelijke hulp bij het verwezenlijken van de 

succesvolle herdenkingsdagen en tentoonstellingen .                                                                
                                           Vital Craeninckx, voorzitter                         

 

In Meensel ð Kiezegem zal augustus steeds blijven herinneren aan 

hetgeen zich hier op de eerste en elfde dag van die maand , nu 80 

jaar geleden, afspeelde.  Na de dodelijke aanslag op een 

Duitsgezinde, op 30 juli 1944,  werden vervolgens, bij twee 

vergeldingsacties 91 dorpelingen opgepakt en weggevoerd.                  

Vier mensen werden ter plaatse vermoord.  63 onder hen overleden 

in het KZ  Neuengamme of bijkampen.  

*  Hilde Vivijs : Dochter van Louis Vivijs, nicht van Staf Vivijs ( verzetsleden ╓▄ ╩◌╪►◄▄ ╗╪▪▀ en politieke 

gevangenen)         

Vriendenkring ╓▄ ╩◌╪►◄▄ ╗╪▪▀ 
Bestuurder, Nationale Vriendenkringen van het kamp Esterwegen en NN -Gevangenen (Brussel) 

Bestuurder, 8 Mei Comité en Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden Regio 

Mechelen 

Bestuurder, KVOM (Koninklijke Vereniging Oud -strijders Mechelen) en Vaderlandslievende Verenigingen 

arrondissement Mechelen 
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In memoriam  
 

- Fernand (Ferre) Vansevenant  

Geboren op 17/02/1948 in Westkerke (West -Vl.) en overleden op  06/07/2024  in Tremelo  

Fernand/Ferre was als bestuurslid heel actief betrokken bij onze vereniging. Ferre is de 

echtgenoot van onze secretaris Viviane Cauwbergs. 

   

 

 

 

 

 

 

Ook was geweten dat het kruiswoordraadsel in de krant alleen, maar ook wel echt alleen met 

grote vanzelfsprekendheid van hem was.  

Ferre was ook een harde werker, vroeger tijdens zijn loopbaan waren de dagen lang, maar 

daarnaast schuwde hij zich er niet voor om zijn handen uit de mouwen te steken als er hulp 

nodig was op een bouw of er gewerkt moest worden in de tuin.  De huishoudelij k taken zoals 

boodschappen doen, administratie of koken (wat hij zichzelf doorheen de jaren had geleerd) 

nam hij ook ter harte.  

En dan was er natuurlijk nog een belangrijk deel van zijn tijd die ging naar zijn lidmaatschap 

in de vzw Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden ð Meensel-

Kiezegemõ44 en Museum44.  Zoals de vrienden van Museum44 het zo mooi verwoorden in een 

rouwbericht voor zijn familie was Fernand altijd één van de grootste sympathisanten.  Hij 

geloofde in Museum44 en heeft op allerlei manieren geholpen aan de realisatie ervan.  

Volgende maand vindt de jaarlijkse herdenkingsreis plaats, een reis die Ferre sinds 1999 nooit 

gemist heeft.  Maar ongetwijfeld zal hij in gedachten meereizen. ó   

                       ----------------------------------------------------------------------------                                                                  

- Leona Cauwbergs, geboren op 23 september 1939 in Meensel-Kiezegem en aldaar 

overleden op 15 juli 2024          

 

           

 

 

 

 

 

òFernand, een man van weinig woorden.  Maar zijn 

vastberadenheid en doorzettingsvermogen toonde wat hij in 

zijn mars had.  

Hij was een man van de wereld met een oprechte interesse 

voor andere culturen.  Op vakantie naar Indonesië, Brazilië, 

China, Peru en nog zoveel meer.  De wereld was ervoor om 

te ontdekken.  Maar evengoed kon hij genieten van het 

wekelijks etentje met Viv.  Of rustig zijn krant lezen. En als 

hij die ging halen, wist z ijn familie al dat hij òzijn gazetó 

niet even òsneló ging halen.  Want maar al te graag 

koppelde hij het nuttige aan het aangename en dronk hij 

graag een pintje terwijl hij de krant op café las.   
 

 

 

 

Hier volgen de mooie woorden die werden uitgesproken op zijn 

uitvaart op 16 juli 2024  : 

 

 

De rangen van de oorlogswezen van Meensel-Kiezegem worden 

dun.  Regelmatig moeten we berichten   over weer één die weg is. 

Toen we op die  julidag vernamen dat één van onze jongsten was 

weggevallen, moesten we toch ongelovig dubbel informeren. Zij 

ging nog energiek door het leven , zelfs na het wegvallen vorig jaar 

van haar honderdjarige (super)man Jos Devos.                                

Dat deed ze dan wel met een opdracht die we allen van onze 

moeders meekregen.  Niet opgeven, er zijn jongeren die op u 

rekenen. Inderdaad zoon Ludo en kleinkinderen Tom en Natalie 

droegen haar daarom op handen. 
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òIn Memoriamó Leona Cauwbergs 

 De reden hiervoor was de stille krachtige moed die ze onbewust uitstraalde. Bij Leona geen 

komedie, maar ook geen overtollige woorden.   Zij had nog maar pas haar enige overgebleven 

broer  René overtuigd  om mee te gaan naar Neuengamme. Dat kwam dus dubbel hard aan. 

Als jongste van de familie Cauwbergs straalde zij steeds dat positieve uit  en dat heeft zij 

samen met hare Jos overgedragen aan haar (klein)kinderen. Leona was het type waar je niet 

kwaad kon op zijn. Dit kwam beslist door dat zij zelf niet meer vroeg aan anderen dan ze zelf 

kon geven. De kleinste van de Cauwbergsen heeft zich , via h aar nageslacht, opgewerkt tot 

een stevige reuzin van integriteit. Leona kon je niet als vijand hebben, omdat zij onbewust, 

eenvoudig en toch kordaat zichzelf bleef: een lichtpunt bij de oorlogswezen. Ze zou dat 

allemaal ontkennen en eerder verlegen worden,  doch die haar van naderbij hebben gekend 

zullen haar zich zo herinneren en voelen als steun bij onze inspanningen om anderen te 

vrijwaren van het verdriet dat ons, oorlogswezen, werd aangedaan. Danke lieve Leona voor 

die stille levensles en weõll meet againéé 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

     PROJECT STOLPERSTEINE NCPGR MEENSEL-KIEZEGEMõ 44.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struikelstenen op één plaats/adres voor meerdere 

slachtoffers is mogelijk 

 

De eerste òStolpersteinó in Meensel-

Kiezegem  werd geplaatst  ter ere van 

burgemeester Remi Morren 

 

Na de geslaagde herdenkingen "80 jaren na de razzia's van augustus 44" wil NCPGR M-K 44 het 

stolpersteineproject  (struikelstenen)  in ons dorp starten.  

Zoals in vorige nieuwsbrief vermeld kan een stolperstein aangevraagd en geplaatst worden in 

het fietspad of voetpad of openbaar domein ter hoogte van de woning waar een slachtoffer 

van de razzia's woonde, werkte of was ondergedoken.  

Dit project wordt gecoördineerd door Freddy Duerinckx.   

Aanvragen en inlichtingen hieromtrent kan je bekomen bij Freddy Duerinckx   via email 

freddy_duerinckx@hotmail.com  of gsm 0479 699 788.  

De prijs van een stolperstein is 132û + 75û voor de voorbereiding en plaatsing door de 

gemeente Tielt -Winge.  NCPGR M-K 44 biedt een tussenkomst aan van 50û . Dan rest er nog 

157 û te betalen per steen. Wanneer er meerdere stenen op hetzelfde adres geplaatst worden 

dient men eenmaal plaatsingskosten te betalen.  (zie afbeeldingen onderaan)  

Bij definitieve bestelling dient het afgesproken bedrag gestort te worden op rekeningnummer 

van " Struikelstenen MEENSEL-KIEZEGEM, BE77 7380 4325 4342 " . 

De plaatsing van de bestelde stenen wordt voorzien in het voorjaar 2025.  

 

mailto:freddy_duerinckx@hotmail.com
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0orlogswandelingen op 14 juli 2024   - Katrin Duerinckx  

Het is ondertussen al een heuse traditie geworden. Samen met het museumcafé van juli gaan 

ook de oorlogswandelingen door. 

     Al voor de vierde maal kon gewandeld worden langsheen de historische plaatsen van de 

razziaõs van Meensel-Kiezegem. 

     Zoals steeds kon gekozen worden voor een wandeling van 5km, 10km of 15km.  

     Deze wandelingen nemen de deelnemers niet alleen mee langs de plaatsen die het drama 

van Meensel-Kiezegem getekend hebben, maar ook doorheen het mooie en landelijke 

Meensel-Kiezegem. Dit jaar kon men zo ook een nieuw stukje natuurgebied in de gemeente 

ontdekken dat onlangs ontsloten werd voor voetgangers.  

     De vereniging òHelden van het Verzetó combineerde de oorlogswandelingen met een geleid 

bezoek aan Museum44.    

     Na het wandelen kon nog gezellig nagepraat worden in de tuin van het museum.  

We mochten deze editie meer dan 620 wandelaars verwelkomen. Een echte top -editie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

Alle deelnemers krijgen een appel mee voor onderweg,  

geleverd door onze huisfruitwinkel Vanhellemont     

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

De eerste deelnemer schrijft zich in om 6u48 in 

de vroege ochtend 

De jongste deelnemer aan de 

oorlogswandeling voorzien van zonnebril en 

zittend in de charette 
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                                           vervolg oorlogswandelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

R          Rondleiding van òHelden van het Verzetó in Museum44 met           

g          gids Oktaaf Duerinckx 

 

Na de wandeling gezellig uitrusten en napraten met een                     

pintje in het museumcafé 

 

 

             Het mooie, rustieke en  landelijke Meensel-Kiezegem 
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Impressie van 4 dagen herdenking ò80 jaar lateró 
 

- Donderdag 8 augustus  ð Oorlogsquiz  

De herdenkingsdagen in het kader van 80 jaar na de razziaõs gingen van start met een echte 

Oorlogsquiz. 

In een grote tent in de museumtuin bogen een 16 ploegen zich tijdens  3 rondes vragen over 

de Tweede Wereldoorlog en de razziaõs van Meensel-Kiezegem. 

De quiz werd ineengestoken door Oktaaf Duerinckx. De presentatie werd verzorgd door 

Natalie Devos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    De quizploegen in actie                                  de jury: Valère Vangramberen, Oscar Lauwens, en Vital                                        

              Craeninckx onder leiding van voorzitter Freddy Duerinckx                                                                                  

                                                            

    

 

De vloerhostessen Caroline en 

Sonia in aangepaste kledij 

 

De ploeg van Rudi Beeken en René De 

Keyzer wint de quiz en krijgt de 

gouden beker  

 

Presentatrice van de avond Natalie Devos 
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- Vrijdag 9 augustus :   Boekvoorstelling òMeensel-Kiezegem 80 jaar na de 

razziaõsó en 5 jaar Museum44 
 

Vrijdagavond zat de tent volledig vol voor de boekvoorstelling van het boek òWant als we het 

vergetené Meensel-Kiezegem 80 jaar na de razziaõsó geschreven door Oktaaf Duerinckx en 

Tom Devos. 

Hiermee samenhangend werd in de kerk van Meensel de tentoonstelling met persoonlijke 

verhalen van de oorlogswezen geopend.  

Tot slot werd ook nog het glas geheven op het 5 -jarig bestaan van Museum44. 

Deze activiteit werd al bijgewoond door onze eerste Duitse gasten. Oliver  von Wrochem, 

directeur van de KZ Gedenkstätte Neuengamme hield een toespraak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Vervolg op blz. 10 

  

Bezoek uit Duitsland: Andreas Lappºhn en zijn vrouw Birgit       Het boek òWant als we het vergetené..Meensel-Kiezegem                        

                 80 jaar na de razziaõsó. 

 

Toes 

 T 

 

Toespraak van Marc Cauwbergs, directeur van Museum44                         

ter gelegenheid van 5 jaar Museum44      

 

 

Toespraak van Oliver von Wrochem, directeur van de       

KZ Gedenkstätte Neuengamme 
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Boekvoorstelling òMeensel-Kiezegemé 80 jaar na de razziaõsó op 9 augustus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaterdag 10 augustus ð Herdenkingstocht 

 
Zaterdag 10 augustus ð Herdenkingstocht 

Zaterdag 10 augustus ð Herdenkingstocht 

 
 

 
 

 
Zaterdag 10 augustus ð Herdenkingstocht 

 
Zaterdag 10 augustus ð Herdenkingstocht 

 

- Zaterdag 10 augustus  ð Herdenkingstocht  
 

 

        

 

Boek òWant als we het vergeten é.Meensel-Kiezegem 80 

jaar na de razziaõs 

 

Boek òWant als we het vergeten é Meensel-Kiezegem             De auteurs Tom Devos en  Oktaaf Duerinckx signeren                                                                               

80 jaar na de razziaõs                                                             hun boeken 

 

 
 

Gezellige drukte in de tent ter gelegenheid van de                      Voor een hongertje kon men terecht in het frietkot                                                                               

boekvoorstelling en het heffen van het glas bij 5 jaar                                                                                                    

museum44. 

 

  

De tentoonstelling met persoonlijke verhalen van de oorlogswezen     Bij een officiële viering hoort vanzelfsprekend een                                                                                       

in de kerk werd geopend.                                                              drankje en een hapje 
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- Zaterdag 10 augustus : Herdenkingstocht  

Naar analogie van de processies van vroeger werd er op zaterdag een herdenkingstocht 

gehouden. Er werd symbolisch gewandeld van de kerk van Kiezegem naar de kerk van Meensel. 

Al de fotoõs van de slachtoffers van het drama van Meensel-Kiezegem werden meegedragen. 

Velen namen deel om de foto van hun geliefde familielid te dragen.  

De herdenkingstocht werd begeleid door de harmonie Crescendo uit Glabbeek, veel vlaggen 

en enkele oorlogsvoertuigen.  

Maar het hart van deze optocht waren de 250 deelnemers. Zij maakten van deze optocht een 

zeer mooi moment van herdenken en ere n van de slachtoffers. Maar ook een mooi moment 

van respect en verbondenheid.  

Onze vele Duitse en Nederlandse gasten namen met de nodige eerbied deel aan deze speciale 

optocht.  

Nadien kon men in de tuin genieten van een drankje en livemuziek.  

 

 

 

 

 

Voorop, als eerste in de 

herdenkingsoptocht, onze 

vlaggendraagster Rita Broos met de 

vlag van NCPGR Meensel-Kiezegemõ44 

         

              Mooi sfeerbeeld van de optocht met de harmonie Crescendo van Glabbeek op kop.            vervolg blz. 12 
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Niet alleen wandelaars maar ook medewerkers om   

alles in goede banen te leiden (hier Ronny Olemans) 

 

                        Wandelaars met fotoõs 

 

 

 

 

 

De vele wandelaars met fotoõs 

 

 

De  St.Sebastiaansgilde 

met hun vaandel 

vooraan in de optocht  
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                         Prachtig sfeerbeeld van de optocht aan de watertoren van Meensel-Kiezegem. . . .   

                                                                                        met de koeien als nieuwsgierige toeschouwers ! 

 Kort eerbetoon voor de slachtoffers bij het monument aan 

de kerk in Kiezegem door de burgemeester van 

Cremlingen (Duitsland) Detlef Kaatz, burgemeester van 

Tielt-Winge Rudi Beeken en voorzitter van NCPGR Vital 

Craeninckx 

 

  Tussen pot en pint napraten in de tuin aan het museum 

 

         Livemuziek in de museumtuin na de optocht 
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Artikel over Meensel-Kiezegem in òDer Bremer Antifaschistó nr. 394 sept. 
                                                                                                       door Karin Pfitzner Brauer 

Hier volgt de vertaling van het artikel:  
r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met wat omwegen werd het in Nederland en België moeilijk om de weg te vinden. Als je werkt 
met omleidingen en ineens   de bewegwijzering niet meer te zien is , is   het moeilijk.   Begrijp het 
goed, het is ingewikkeld. Gelukkig   kwamen we toch vroeg genoeg aan om de presentatie van een 
nieuw boek over de gebeurtenissen van  80 jaar geleden mee te maken.   We hopen dat dit boek 
snel verschijnt   in Duitse vertaling, zodat   we de huidige resultaten van historic i,   die zich nu met 
dit onderwerp bezighouden, kunnen lezen.   
Zaterdag zijn we naar een herdenkingsmars geweest. Het was de weg die de gevangenen van 
Kiezegem tot Meensel moesten afleggen. Dat waren toen nog zelfstandige   dorpen, vandaag zijn 
ze samengevoegd. We gingen de weg  die de gearresteerden  die destijds de r azzias, martelingen, 
verhoren en deportaties beleefden. Burgemeester Rudi Beeken, die we telkens als ze   Schützenhof 
bezoeken ontmoeten, liet ons het eerste struikelblok zien   dat daar werd geplaatst door Günter 
Demnig.  Het herinnert ons aan het lot van R emigius Morren, burgemeester van Meensel ð Kiezegem 
in 1944.  
Op zondag was er een kerkdienst en  meerdere toespraken. Er werden kransen en bloemstukken 
aan het gedenkteken gelegd. Om  een Britse soldaat te herdenken vloog een   "Spitfire" -, een 
voormalig geallieerd gevechtsvliegtuig, enkele rondjes over het kerkhof.  De piloot werd toen in 
het dorp verborgen en werd met de   gevangen bewoners  tijdens de Nazi -inval, toen hij ontdekt 
werd, mee gedeporteerd. Wij uit Bremen hebben het MUSEUM 44 bezocht, waar de gebeurtenissen 
van  80 jaar geleden in het middelpunt staan. Bij de beschrijving van de individuele lotgevallen 
werd de wreedheid van de   Fascisten duidelijk.   
 Elke familie uit de twee dorpen  werd getroffen. We hebben   nog rechtstreeks getroffenen 
ontmoet. Meerdere   oudere personen met rollator   of in een rolstoel hebben we begroet. Maar ook 
jongere dorpelingen voelen zich erbij betrokken. Wij hadden de indruk dat het hele dorp 
deelnam.  
Ik, die de herdenkingen in Bremen bijwoon, kwam vol indrukken thuis. Het is nog anders zoiets in 
een brochure te lezen dan ter plaatse kennis te maken met nakomelingen zelf. Deze reis heeft 
mij   versterkt om onze bezoeken aan  de Stolpersteine in Gröpelingen  en het herdenken van de 
slachtoffers van de nazi's  in ons district voort te zetten.      
 Dank aan de Belgen voor hun vriendelijke ontvangst   

                                                                                                 Karin Pfitzner Brauer   
 

80 jaar later in Meensel -Kiezegem / België  
   
Al jaren ben ik geïnteresseerd in herdenkingen 
voor Belgische concentratiekampgevangenen, 
vooral uit het dwangarbeidskamp kommando 
Schützenhof in Bremen-Gröpelingen. Het   
 was van 1943 tot 1945 een buitenkamp van het 
concentratiekamp   Neuengamme.  Ik ben  
 Lid van de Raad van Bestuur van de afdeling 
Gröpelingen.  We proberen de herinnering van 
het verhaal   op deze plek in onze  buurt te 
bewaren.  Keer op keer heten leden van onze 
vereniging alsook leden van de VVN  de Belgen, 
die komen om hun familie te eren, welkom.      
Nu was het zo dat er vijf leden van de 
vereniging  met de delegatie van de VVN-BdA 
naar Meensel -Kiezegem meereisden, om daar 
deel te nemen aan de herdenking van de 
vendetta van de Fascisten  in Augustus  1944. 
We reden in privé -auto's op vrijdag 9 Augustus.  
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- Zondag 11 augustus  ð Herdenkingsplechtigheid  
 

Met ruim 400 aanwezigen werden op zondag 11 augustus, exact dag op dag 80 jaar later, de  

razziaõs van 1944 herdacht.  Om 10.00 uur gingen Monseigneur Luc Van Looy, pater Augustinus 

Aerssens en diaken Luc Claeys voor in de eucharistieviering, opgedragen ter nagedachtenis 

van de slachtoffers.  

De viering werd sfeervol opgeluisterd door de uitmuntende Koninklijke Harmonie  Sint-Jozef 

uit OLV. Tielt. Veertig vaandeldragers zorgden voor een kleurrijk decor.  De aanwezigheid van 

talrijke delegaties uit Duitsland en Nederland to ont aan dat de tragedie van Meensel-Kiezegem 

tot ver buiten onze landsgrenzen de aandacht trekt é. 

De burgerlijke plechtigheid werd ingezet met het Partizanenli ed.  Burgemeester Rudi Beeken 

hield zijn traditionele toespraak en het lied òDe Moorsoldatenó maakte de brug naar het 

voordragen van de namenlijst van alle slachtoffers  door twee achterkleinkinderen van 

politieke gevangenen:  Natalie Devos en Tom Lemmens zorgden voor emotionele momenten.   

Gastspreker Babette Weyns, historica en doctoraatsonderzoeker aan de UGent, beroerde 

menigeen met haar doordringende toespraak.  Deze kan u lezen verder in deze nieuwsbrief.  

De plechtigheid werd beëindigd  door de harmonie met een voortreffelijke uitvoering  van de 

Europese Hymne, het Canadees Volkslied ter ere van piloot Edward ôTeddyõ Blenkinsop en de 

Brabançonne. 

Oscar Lauwens, kleinzoon van de op 1 augustus vermoorde Oscar Beddegenoots, droeg het 

gedicht  òOngeschreide Tranenó van Oktaaf Duerinckx voor aan het spandoek van de 

oorlogsweduwen. 

De bloemenhulde  aan het erekerkhof was ronduit indrukwekkend. Piloot  Kris Van den Bergh 

bracht een spectaculair eerbetoon door met zijn spitfire meermaals laag over te vliegen.   

Nadien werd op de receptie in de museumtuin door de aanwezigen  genoten van hapjes en 

drank. Het warme zomerse weer zorgde er voor dat deze  4 herdenkingsdagen over de ganse 

lijn een groot succes wa ren.    

             

             

             

           

 

 

Diaken Luc Claeys, bisschop Luc Van Looy en pater Augustinus gaan voor in de eucharistieviering 
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Ook in Kiezegem werden bloemen gelegd aan het monument             De uitstekende harmonie Sint Jozef uit OLV. Tielt

                                                                                    luisterde de plechtigheid sfeervol op 

  

      De vaandeldragers vormden een kleurrijk decor                                             De grote tent zat afgeladen vol 

 

28 bloemstukken werden neergelegd in Meensel 

Herdenkingsplechtigheid 
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Toespraak van Babette Weyns , historica en doctoraatsonderzoeker aan de UGent 
 

Geachte laatste getuigen,  

Geachte nabestaanden en familieleden,  

Geachte Burgemeester, 

Geachte aanwezigen, 

 

Oorlogsgeschiedenis wordt vaak herinnerd via feiten, data, grote militaire gebeurtenissen.       

6 juni, landing in Normandië, 2 september ð eerste divisies van het Amerikaanse leger bereiken 

België. De langverwachte bevrijding gaat van start. 3 september, Brussel wordt bevrijd, 4 

september, Antwerpen en Namen. Maar wat we veeleer op scherp dienen te  stellen, is het 

weefsel dat deze gebeurtenissen met elkaar verbindt. Dat is wat historici doen, wat de 

herdenking hier in Meensel-Kiezegem zo sterk maakt, en wat nodig is om het historisch 

bewustzijn werkelijk aan te scherpen.  

Want die tussenperiode, tussen de geallieerde landing en de bevrijding van België, vormt geen 

rechte lijn. Franse historici noemen de zomer van 1944 niet voor niets òun ®t® tragiqueó. Er 

lijkt me geen passender benoeming voor de zomer die zich in Meensel -Kiezegem afspeelde.  

Twee jaar geleden had ik de eer mee te reizen met de Belgische Vriendenkring Neuengamme 

naar het voormalig concentratiekamp Neuengamme nabij Hamburg, om er een lezing te geven 

over de Belgische herinneringscultuur aan de Tweede Wereldoorlog. Ik legde er ui t hoe de 

naoorlogse Belgische herinneringspolitiek eerder resulteerde in een incoherent lappendeken 

dan een eenduidig patriottisch, laat staan, heroµsch narratief over de jaren õ40-õ45. In Belgi± 

wordt de Tweede Wereldoorlog op verschillende plaatsen op di verse manieren en in 

verschillende intensiteit herdacht. Er werd nooit nationaal  beleid uitgestippeld om het 

oorlogsverleden enigszins eenduidig te kneden tot een narratief voor de toekomst.  

 

Elke 5 jaar krijgt de periode weer wat meer aandacht, net zoals nu, bij het vieren van de 

bevrijding, 80 jaar geleden. Sinds het einde van de oorlog heeft de herinnering aan de 

slachtoffers van de oorlog ð en aan mensen die in het verzet stonden ð bijzonde r sterk 

afgehangen van lokale gemeenschappen en hun voortrekkers. Herdenkingen of monumenten 

specifiek voor de Tweede Wereldoorlog, zijn veelal initiatieven die slechts met veel 

getouwtrek steun ð al dan niet symbolisch of financieel ð verkregen van bovenaf.  

Behalve aan de vele slachtoffers en hun familieleden is er vandaag dan ook veel hulde te 

brengen aan de herdenkers, de herinneringsgemeenschap uit Meensel-Kiezegem, en 

omstreken, die ons al 80 jaar lang blijven wijzen op het grote belang van dit verleden.  

De oorlog herdenken in België, dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest.  

Het oorlogsverleden werd in België van meet af aan partijpolitiek beslecht. De vroege poging 

tot politieke recuperatie van het verzet door de communisten deed de reputatie van 

naoorlogse belangenverenigingen van verzet en politieke gevangenen geen deugd. Het 

compromitteerde al wie nadien nog op straat kwam ôin naam van het verzetõ.  

 

Aan de andere zijde was het voor een partij als de CVP interessanter om in te zetten op een 

zwakke bestraffing van voormalige collaborateurs, zodat zij aanhangers van Vlaams -

nationalistische en conservatieve katholieke strekking opnieuw aan zich konden bin den.  

 

Op die manier zette de partij sterk in op dit dossier en bestendigde ze zo het beeld van de 

misleide Vlaamse collaborateur die als slachtoffer van de Belgische staat disproportioneel 

gestraft werd na de oorlog. Mede hierdoor kreeg dit beeld van de collabor ateur als 

ôrepressieslachtofferõ bredere ingang in de maatschappij.         Lees verder blz. 18 
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Die mythe was bijzonder  succesvol, en had bovendien een negatieve stereotypering van het 

verzet als één van haar belangrijkste pijlers. Verzetsmensen werden afgeschilderd als 

profiteurs, ôseptemberweerstandersõ en geweldenaars, die zich pas na de bevrijding zichtbaar 

maakten om te kunnen genieten van financiële compensatie en wraak te nemen op 

collaborateurs. Wie publiekelijk reageerde tegen een clement bestraffingsbeleid of de 

vrijlating van voormalige collaborateurs werd in dat narratief al snel als ôonverzoenlijkõ gezien 

ð of als anti -Vlaams en communistisch. 

 

Het gebrek aan een globaal beleid over de omgang met het oorlogsverleden betekende in de 

eerste decennia ook geen musea, geen centraal bewaarde archieven, weinig tot geen 

historisch onderzoek. Dat had belangrijke en zeer concrete gevolgen.  

 

Na twintig jaar, in 1965 verschijnt één van Belgiës meest beruchte collaborateurs en 

oorlogsmisdadigers voor de rechter in Oostenrijk. De voortvluchtige Robert Verbelen wordt 

wegens gebrek aan bewijs, vrijgesproken. Het is pas na zijn vrijspraak ð en als rechtstreeks 

gevolg hiervan en onder druk van de herinneringsgemeenschappen van het voormalig verzet 

en politieke gevangenen ð dat er in België voor het eerst een volwaardig onderzoekscentrum 

wordt opgericht voor de studie naar de Tweede Wereldoorlog. Beter  laat dan nooit.  

 

Voor de geschiedenis van Meensel-Kiezegem is dit natuurlijk meer dan zomaar een anekdote. 

Als chef van het Veiligheidskorps, een moorddadige militie, had Robert Verbelen op 11 

augustus 1944, 80 jaar geleden, de leiding over de razzia in Meensel -Kiezegem, die het leven 

zou kosten aan zovelen mensen ð en die de lokale gemeenschap gebroken achterliet.  

 

Oorlogsherdenking - of de herinnering, .. is nooit lineair geweest, maatschappelijk en politiek 

gezien komt en gaat de aandacht met golven. Met hier en daar een nieuw of ander accent. 

De laatste jaren staat het verzet eindelijk meer op de voorgrond. Een ev olutie die ik alleen 

maar kan toejuichen. Maar dan zijn er diegenen voor wie de herinnering aan de oorlog altijd 

al van belang was, onverminderd relevant. Want nogmaals, in Meensel -Kiezegem is de oorlog 

nooit weggeweest.  
 

Tijdens de bijeenkomst in Neuengamme 2 jaar geleden ð waar ik sprak als historica - gebeurde 

er iets onvoorzien. Het beeld ôde wanhoop van Meensel-Kiezegemõ, dat ter nagedachtenis aan 

de slachtoffers op de gronden van het voormalig concentratiekamp staat, was gevandaliseerd. 

Wat de beweegredenen ook mogen geweest zijn van de daders ð dit feit was een bijzonder 

emotioneel gebeuren voor een man die ik die dagen had mogen leren kennen, Freddy 

Duerinckx. Een tijd later bij het beeld, dat opnieuw op zijn sokkel was gezet, vertelde Freddy, 

wat het krachtige monument dat een vrouw in wanhoop en rouw verbeeldt , voor hem 

betekent. Ik ga nooit vergeten wat hij zei. ôWanneer ik naar dit beeld kijkõ, zei Freddy, ôzie 

ik mijn moederõ. Die woorden zinderen nog altijd na. Ik luisterde als historica, als mens en 

als moeder.  

In Meensel-Kiezegem is de oorlog nooit weggeweest. 

Over amper 16 jaar herdenken we de 100e verjaardag van de Duitse inval in België in 1940. 

Voor velen klinkt ð en is ð de Tweede Wereldoorlog als een bijster ver verleden. In Meensel -

Kiezegem ligt dat anders. Bij deze 80 jarige herdenking bevinden we ons écht op een 

scharnierpunt en dat kan ik niet genoeg benadrukken.  

Ik hoop van harte dat deze plek, deze mensen, deze herdenking, de blijvende aandacht krijgt 

die het verdient. Geen vluchtige erkenning ð maar een duurzame verankering in ons geheugen.  
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Enkel een vermelding in een canon ð hoe eervol ook - is daarvoor niet voldoende. Daarvoor is 

een synergie nodig tussen de voortrekkers van Meensel-Kiezegem, het bestaande museum, de 

Vriendenkring van Neuengamme en de geschiedwetenschap. Er zijn bereidwilli gen genoeg, 

jullie doen dit al jaren met verve. De gemeenschap is er. Maar het kan niet anders dan gezegd, 

daarvoor is investering nodig.  

Willen we onze herinneringscultuur ð ons incoherent lappendeken - aansterken, omvormen, 

duurzaam invullen, dan wend ik mij tot beleidsmakers : Investeer in geschiedenis als 

wetenschap, investeer in musea, kijk naar de onnavolgbare initiatieven die over de jaren heen 

bottom -up zijn ontstaan, uit onuitputtelijk vrijwillig engagement, investeer in 

archiefwerking. Investeer ook in de creatieve verbe elding van dit moeilijke verleden, 

investeer in schrijvers, investeer in filmmakers. ôInvesteren in het verleden is, écht,  

investeren in de toekomstõ. Het klinkt als een holle slogan, maar het is het absoluut niet.  

Ik wil bij deze nogmaals hulde brengen aan alle slachtoffers en hun nabestaanden, en de hele 

herinneringsgemeenschap in Meensel-Kiezegem, die voortgekomen is uit het onuitsprekelijke 

drama dat hier plaatsvond 80 jaar geleden. Dat we jullie onverminderd mogen blijven 

herinneren.  

Ik dank u hartelijk . . . .   Babette Weyns                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalie Devos en Tom Lemmens lezen de namen van 

de slachtoffers 

 

 

Toespraak door            

Babette Weyns 

Oscar Lauwens draagt het gedicht òOngeschreide Tranenó voor aan het 

spandoek van de weduwen. Het gedicht werd geschreven door oorlogswees 

Oktaaf Duerinckx 
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Mooi        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemenhulde door de Burgemeester van Tielt-Winge Rudi 

Beeken en Mia Peeters, raadslid in Bekkevoort 

 

Vital Craeninckx en Freddy Duerinckx leggen 

bloemen namens NCPGR Meensel-

Kiezegemõ44 

 

Ook de gemeente Glabbeek met burgemeester Peter Reekmans                 

nam deel aan de bloemenhulde 

 

Wat vliegt daar boven ons hoofd                                

rond de kerktoren ?? 

Mooie close-up van de 

overvliegende spitfire 
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Leuk onderonsje tussen Guido Hendrickx en René 

Cauwbergs, twee pioniers destijds van de Stichting 

Meensel-Kiezegem44 en ouderdomsdekens van de 

vereniging 

Namens de Nederlandse gemeente Putten 

legden wethouder Bertus Cornelissen en 

historicus Evert de Graaf bloemen neer 

Gemeente Cremlingen met in het 

midden burgemeester Detlef Kaatz 

Bloemen van de Amicale Internationale de 

Neuengamme A.I.N. met voorzitter Martine 

Letterie en haar echtgenoot Rinke Smedinga 


