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Foto: Francis Lemmens 

   Foto: Francis Lemmens 

3 mei 2025: 
     Als toepasselijk slot van de vierdaagse Normandiëreis van  NCPGR Meensel-Kiezegem’44 

waren we op zondag 31/8 in Ieper.  Achter onze vlag met vaandrig Rita Broos  en met een vijftigtal 

reizigers bewezen we de eer aan de Menenpoort. Katrin Duerinckx, Marc Cauwbergs en Tom Devos 

legden onze bloemen neer tijdens deze beklijvende Last Post. 

Een verslag van deze reis kan je lezen in deze  editie 

                         

       

  

 

       

Foto Danielle Roubroeks 



 
 
 

 

 

Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

Je kan het museum bezoeken individueel of in groep mits reservatie via +32 16 36 50 55, 

reservaties@museum44.be of online via www.museum44.be.                               

Openingsuren: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Weekdagen mits reservatie. 

Feestdagen gesloten. 

Contacteer ons gerust voor meer informatie, of kijk op onze website www.museum44.be 

        

Tom Devos  +32 487 73 70 02                          Marc Cauwbergs  +32 478 92 70 26 

Katrin Duerinckx    +32 485 55 97 57     Ronny Olemans    +32 473 35 03 65       

                                        

 website: www.museum44.be 
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Woord vooraf 

 

                                  

 

 

  

 

      

 - De wereldorde zoals die vorm kreeg na de Tweede Wereldoorlog lijkt op haar grondvesten te 

daveren. Destijds, acht decennia geleden, werd er hoopvol onderhandeld over het streven naar 

wereldvrede. Dat bleek een ijdele hoop. Maar wanneer in 1989 de Berlijnse muur viel en er een 

nieuwe wind door de internationale politiek waaide leefde die verwachting toch weer op.  De 

koude oorlog was voorbij.  In West-Europa raakten we gewend aan vrede. Vrede als 

vanzelfsprekendheid.  De schok was dan ook groot toen we in 2022 opnieuw met oorlog werden 

geconfronteerd op het Europese continent. 

     -  Op 5 juli viel mijn oog op een artikel in de krant “De Morgen” geschreven door David Van 

Reybrouck*, cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver.  Er staat geschreven: 

“De wereldorde wordt ontmanteld door een generatie die de puinhopen die ze achterlaat niet 
meer zal meemaken”, schrijft David Van Reybrouck. 

Nu ze het einde van hun leven naderen, lijken deze kinderen van de naoorlogse wereld 
vastbesloten om die wereld af te breken    (5 juli 2025 –titel in de morgen) 

Laten we iets delicaats proberen: praten over leeftijd zonder te vervallen in 

leeftijdsdiscriminatie. Nooit eerder in de moderne geschiedenis waren degenen die het lot van 

de wereld in handen hebben zo oud. Vladimir Poetin en Xi Jinping zijn beiden 72. Narendra Modi 

(minister-president van India) is 74, Benjamin Netanyahu 75, Donald Trump 79 en ayatollah Ali 

Khamenei (Iran) is 86. 

Dankzij de vooruitgang in de medische wetenschap kunnen mensen langer en actiever leven, maar 

we zien nu ook een angstaanjagend aantal politieke leiders die naarmate ze ouder worden hun 

greep op de macht versterken, vaak ten koste van hun jongere collega’s. 

Tijdens hun jaarlijkse topontmoeting, (juni 2025) werden de leiders van de NAVO – onder wie 
Emmanuel Macron en Mette Frederiksen (beiden 47), Giorgia Meloni (48) en Pedro Sánchez (53) – 
gedwongen om Trumps eis voor hogere militaire uitgaven te slikken. 

Ze bogen allemaal voor een nieuwe doelstelling van 5 procent voor defensie-uitgaven – een 
willekeurig cijfer, opgelegd zonder serieuze militaire redenering of rationeel debat, laat staan 
een serieus democratisch debat in eigen land. Het was minder beleid dan eerbied voor de grillen 
van een chagrijnige patriarch. De secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte – zelf pas 58 – ging 
zelfs zo ver dat hij Trump “daddy” noemde. Dat is geen diplomatie. Dat is onderwerping.”       
Einde citaat.                                                                                                                                   

 Een artikel dat op zijn minst tot nadenken stemt en me doet huiveren. 

         Vital Craeninckx, voorzitter 
        

  *David Van Reybrouck is bekend om zijn veelzijdige bijdragen aan de literatuur en het maatschappelijk 

debat.  Zijn bekendste boek CONGO werd wereldberoemd en kreeg verschillende literatuurprijzen. 

 

De zomer zit er op. En dat het hoogzomer was hebben we geweten. Dit is 

traditioneel een drukke periode voor onze vereniging. Er was de reis naar 

het Franse Murat waar een ruime delegatie deelnam aan de herdenking, 

de druk bezochte oorlogswandeling op 13 juli, de herdenkingsplechtigheid 

op 10 augustus en de Normandiëreis van 28 tot en met 31 augustus. 

Langs deze weg mijn oprechte dank aan alle medewerkers voor de 

tomeloze inzet tot welslagen van al onze evenementen.  Aan de tappers 

en de broodjesbereiders voor hun vriendelijke bediening op de receptie 

na de herdenking. Dikke merci ! 
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In memoriam Gaston Natens, weduwnaar van Mathilda Cauwenberghs († 26/03/2020) 

Gaston werd geboren in Meensel-Kiezegem op 5 mei 1931 en overleed in UZ Leuven Campus 

Gasthuisberg op 20 juli 2025. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Ter herinnering aan Gaston    In memoriam door Oktaaf Duerinckx 

“Stille werker: bescheiden groot voorbeeld.”    

Gaston was één van de oudste oorlogswezen en had de verschrikking van de razzia’s zelf als 13-

jarige knaap meegemaakt. Hij heeft er nooit sterke verhalen over verteld, maar liet wel weten 

wanneer anderen over de schreef gingen met zogezegde heldendaden. Hij werkte van jongs af 

mee in de familie. Op de bewuste dag toen de vliegende bom in het “broek” viel was hij als 13-

jarige met paard en kar mest aan ’t voeren. Hij deed dit toen voor zijn grootvader (tevens 

burgemeester) Fons Natens, die  zijn vier zonen en schoonzoon had zien wegvoeren tijdens de 

augustusrazzia’s. Zijn jonge neef Jos Lemmens (7) was op de kar gesprongen en toen ze richting 

Binkom naar de zandkuil reden,  zagen ze nog in een wip  een “vliegende bom” die ontplofte op 

enkele tientallen meters van hen. Door de reactie van het gespan werden ze zwaar verwond en 

afgevoerd naar de kliniek in Tienen. Gaston met een bekkenbreuk bleef een veertiental dagen 

onder dokterstoezicht en was na zijn ontslag uit de kliniek nog lange tijd herstellend. Dit heeft 

hij steeds meegedragen, maar hij schepte daar nooit over op. Hij hielp reeds als jonge man waar 

hij kon, maar stond niet op een verhoog om dat te laten weten. Dat was wel zijn karakter: wel 

helpen, maar om te helpen en niet voor persoonlijk profijt. Hij waardeerde ook eerder andere 

stille werkers en  had een hekel aan bluffers. Dat stelden zijn vrienden meermaals vast o.a. als 

supporter bij voetbalwedstrijden, later als gewaardeerd lid van de kerkfabriek Sint-Mattheus. 

Wat wij van Gaston zeker moeten meedragen is zijn bereidwilligheid en dienstvaardigheid zonder 

aan zichzelf te denken. Hij was niet alleen met zijn statement dat zijn familielid Prosper 

Janssens (ex-burgemeester- ex-voorzitter van de NCPGR-Meensel-Kiezegem) een plaats 

verdiende op het oorlogskerkhof, maar dat heeft hij luid laten horen bij een ceremonie. (Wij 

vonden dat bewonderenswaardig en hadden later spijt dat we hem hierin niet beter steunden, 

zeker toen we vernamen dat hij in Breendonk , wel in steen gekapt, vernoemd werd).Toen we 

hem vorig jaar op een plechtigheid aan de weduwenfoto in de museumtuin  hierover aanspraken 

glimlachte hij, eerder gelaten, en met zijn rolstoel vertrok hij naar de ingang van de kerk. 

Alhoewel hij nooit bazuingeschal had gewild zal hij toch bij de oorlogswezen en aanhang een 

voorbeeld blijven dat we  anderen niet moeten helpen voor ons zelf maar voor onze nazaten: 

“Want als we ’t vergeten begint het opnieuw”. 

  

 

 

 

 

 

Op deze foto zien we 

Gaston, begeleid door zijn 

neef Jos Lemmens en naast 

zich zijn andere neef Fons 

Lemmens. 

Moederdag 2024. Aan het 

spandoek van de weduwen 
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Belgische delegatie op plechtigheid in Murat - Frankrijk    -  21-22 juni                    

                        - Katrin Duerinckx-                                
 

Murat is een klein stadje in de Cantal, een Frans departement in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. 

Het middeleeuws stadje is gebouwd tegen de rotsen aan, de uitlopers van het Centraal Massief. 

De Keltische betekenis van Murat is dan ook “steile rots”.  

Maar wat heeft dit alles nu met ons te maken?  

Net zoals Meensel-Kiezegem heeft ook Murat een zwaar oorlogsverleden.  

Op 12 juni 1944 werden in Murat verschillende Duitse SS’ers (waaronder SS-Kapitein Geissler) en 

Franse collaborateurs onder vuur genomen en gedood nadat ze in een hinderlaag waren gelopen. 

De Duitse troepen keerden op 24 juni 1944 massaal terug en arresteerden als vergelding alle 

mannen in de stad. Zo werden 103 mannen opgepakt en gedeporteerd naar de concentratiekampen 

in Duitsland. Via het concentratiekamp van Neuengamme kwam het overgrote deel van de 

gevangenen in Bremen Farge (site van de Bunker Valentin) terecht. Van de 103 gedeporteerden 

zouden er 75 dit niet overleven. 

Deze gedeelde geschiedenis was op het jaarlijks Forum in Neuengamme de aanzet van de 

vriendschap tussen Freddy Duerinckx, ondervoorzitter NCPGR Meensel-Kiezegem, en Marc 

Hivernat, vice-président Mémoire(s) & déportation du Cantal. En zo werden er afspraken gemaakt 

om met een Belgische delegatie de officiële herdenkingsplechtigheden op zaterdag 21 juni 2025 

en zondagvoormiddag 22 juni 2025 bij te wonen.  

Van 20 tot 23 juni 2025 verbleven we met een delegatie van 8 Belgen in Murat. Naast Freddy 

Duerinckx, ondervoorzitter NCPGR Meensel-Kiezegem, gingen ook de bestuursleden Marc 

Cauwbergs, Jos Lemmens, Oscar Lauwens en Katrin Duerinckx mee. Daarnaast werden we 

vergezeld door Mark Van den Driessche, voorzitter van de Belgische Vriendenkring Neuengamme, 

zijn echtgenote Rita en secretaris Rudi Beeken. 

Zaterdagmorgen namen we deel aan de grote Herdenkingsplechtigheid. Na een misviering werd 

een eerste maal hulde gebracht aan de slachtoffers op de plaats waar alle gearresteerden werden 

samengebracht alvorens ze op transport naar Duitsland werden gezet. In stoet, voorafgegaan door 

de vele vaandeldragers, ging het richting station. Er werden zelfs twee Belgische vaandels 

meegedragen. 

Aan het station werd een gedenkplaat onthuld voor diegene die de concentratiekampen hadden 

overleefd en konden terugkeren naar Murat.     

Tot slot hield de optocht halt op het plein voor het stadhuis waar, aan het “Monument aux Morts”, 

de grote Plechtigheid werd gehouden. Deze werd niet alleen bijgewoond door de voorzitter Benoit 

Paret, burgemeester Gilles Chabier en Christel Trouvé van Valentin Denkort, maar ook door de 

voorzitter van het parlement van Bremen Antje Grotheer. 

Zowel Mark Van den Driessche als Freddy Duerinckx hielden er een speech. En het feit dat ze 

beiden hun toespraak in het Frans hielden, werd zeer geapprecieerd. Ze kregen dan ook als enige 

een applaus voor hun treffende woorden en hun woorden van verbondenheid met Murat. De 

toespraak van Freddy Duerinckx kan u in deze Nieuwsbrief ook nalezen. Na de toespraken en de 

mooie gezangen van het aanwezige koor werden bloemen gelegd aan het monument. Marc 

Hivernat en zijn vriend Freddy Duerinckx legden bloemen uit naam van Mémoire(s) & déportation 

du Cantal. Jos Lemmens en Mark Van den Driessche legden bloemen uit naam van de Belgische 

Vriendenkring Neuengamme en Freddy Duerinckx en Oscar Lauwens legden bloemen uit naam van 

NCPGR Meensel-Kiezegem.  

                                                Vervolg blz. 6 
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De plechtigheid werd nadien verdergezet in het gemeentehuis waar ook de burgemeester van 

Murat Gilles Chabier en Antje Grotheer, voorzitter van het parlement van Bremen, het woord 

namen. Nadien werden we getrakteerd op een streekgebonden natje en een droogje. 

Tussendoor brachten we ook nog een bezoek aan het museum “Mémorial des Déportés”. Hier in 

dit donkere en kille museum viel de zwaarte en de droefenis van de deportatie, het leven in een 

concentratiekamp en de ontbering en dood op u. Het beklijft en stemt tot nadenken. Nooit meer! 

Om deze intense herdenkingsdag af te sluiten stond er nog een Ronde Tafelgesprek op het 

programma. Deze discussieavond werd in goede banen geleid door Christel Trouvé. Twee 

gemeentes met eenzelfde soort verleden, eenzelfde herinnering ? Voor Meensel-Kiezegem waren 

de sprekers Freddy Duerinckx en Rudi Beeken. Voor Murat was dit de voorzitter, Benoit Paret en 

de vice-voorzitter Marc Hivernat. Om alles juist te kaderen werd begonnen met het filmpje uit 

Museum44. En doordat we nu ook onze Franse versie konden tonen, was iedereen in de zaal 

dadelijk mee met het verhaal van Meensel-Kiezegem. Het werd een pittige en zeer interessante 

discussie. Door Christel werd een terechte analyse gemaakt over de raakpunten, maar ook de 

verschillen tussen Murat en Meensel-Kiezegem. 

Na de laatste plichtplegingen op zondagmorgen werd onze laatste dag ook een dag om de omgeving 

te ontdekken, lekker te eten en te genieten van de mooie omgeving en de toch wel stevige bergen. 

Zo reden we helemaal tot boven op de Puy Mary om daar, vanop 1783 meter hoogte, de prachtige 

landschappen te kunnen aanschouwen. Kortom, we hebben Murat kunnen beleven in al zijn 

facetten.  

We werden in Murat heel hartelijk ontvangen, we hebben deelgenomen aan hun pakkende grote 

herdenkingsplechtigheid, we hebben samen met de andere deelnemers ingetogen maar ook 

uitbundige momenten meegemaakt, we hebben een mooie streek leren kennen en zeer veel 

interessante mensen mogen ontmoeten. Wij hebben vrienden gemaakt! 

En hopelijk mogen we één van de komende jaren ook een delegatie uit Murat in Meensel-Kiezegem 

verwelkomen.         

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                 Murat, een mooi Middeleeuws stadje tegen de rotsen 
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De vrienden Marc Hivernat en Freddy Duerinckx, 

beiden ondervoorzitters van hun vereniging 

 

Plechtigheid op de plaats waar de gearresteerden waren 

samengebracht alvorens ze op transport gezet werden 

 

 Bloemlegging aan het hoofdmonument voor 

“Mémoire(s) & déportation du Cantal” door  Freddy 

Duerinckx en Marc Hivernat 

 

  Onze delegatie samen met Marc Hivernat op de col Puy Mary 

Lees verder blz. 8: de toespraak van 

Freddy Duerinckx 
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 Fragmenten uit de toespraak van Freddy Duerinckx, ondervoorzitter N.C.P.G.R. Meensel-

Kiezegem’44 op 21 juni in Murat, Cantal-Frankrijk, bij de herdenking van de razzia's van 12 en 

24 juni 1944,  blijvend herinneren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de oorlog telde ons dorp 45 oorlogsweduwen, meer dan 100 oorlogswezen op een bevolking van 

900 inwoners. 

Ieder jaar is er een herdenkingsreis naar de Noord-Duitse concentratiekampen met 50 deelnemers, 

dit jaar reeds de 26e maal. 

Volgende maand worden er in Meensel-Kiezegem 26 struikelstenen geplaatst als eerbetoon aan de 

slachtoffers van de razzia's en zullen die kleine monumentjes de straten van ons dorp tot één groot 

herdenkingsmonument vormen. 

Wanneer we vaststellen wat er tegenwoordig in de wereld gebeurt in Gaza, Oekraïne, Soedan..., 

het succes van extremistische partijen, zeer verontrustend! Regimes en hun leiders die doen 

terugdenken aan de jaren 30 van vorige eeuw. 

Daarom is en blijft het belangrijk dat we herdenkingen zoals deze blijven organiseren want zoals 

het motto van onze vereniging en museum 44 luidt: 

"ALS WE HET VERGETEN GEBEURT HET OPNIEUW” …….. 

 

 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaandeldragers Rudi Beeken en Marc Cauwbergs 

Mijnheer de voorzitter Benoit Paret, Mijnheer de burgemeester Gilles 

Chabier, mevrouw de voorzitter van het parlement van Bremen Antje 

Grotheer, mevrouw de wetenschappelijke medevoorzitter van 

Valentin Denkort Bunker Christel Trouvé, geachte raadsleden en 

inwoners van Murat, geachte genodigden, beste vriend Marc Hivernat, 

ondervoorzitter. 

Er zijn vele gelijkenissen tussen de razzia's en de aanleiding ertoe in 

Murat en Meensel-Kiezegem, maar er zijn ook belangrijke verschillen: 

In Meensel-Kiezegem was er geen Gestapo commandant Hugo Geissler, 

geen brigade Jesser, geen majoor Ernst Coelle om de razzia's te leiden 

maar voornamelijk Vlaamse SS-ers en ik herhaal Vlaamse SS-ers zoals 

Robert Verbelen, Bachot, Tony Van Dijck die de razzia's leidden. 

 

 

     

 

Plechtigheid aan station van Murat: onthulling van de plaat met de 

namen van diegenen die teruggekeerd zijn 
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Oorlogswandelingen op zondag 13 juli                         -  Katrin Duerinckx  -  

 

Het is al een heuse traditie geworden om voor het museumcafé van juli de wandelschoenen boven 

te halen. Op zondag 13 juli konden weer bijna 400 wandelaars de mooiste plekjes van Meensel en 

Kiezegem ontdekken tijdens de “Oorlogswandelingen”. Tijdens de wandelingen van 5, 10 of 15 km 

kunnen de wandelaars genieten van de mooie omgeving en de mooie natuur. Maar werden ze ook 

langs de belangrijkste plaatsen van het oorlogsgebeuren in het dorp geleid. De schoonheid van het 

heden en het drama van het verleden samen onder een stralende zon. 

Natuurlijk werd er na de wandelingen gezellig samengezeten in het museumcafé en werd er 

genoten van een tas koffie of een streekbiertje. 

En wie nog wat energie over had, kon ook het museum nog bezoeken.     

 

 

                                                                                          

                                                                                                                

 

 

 

    

 

      
                                              

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipt om 7 uur ’s morgens schrijven de eerste 

“vroege vogels” zich in voor de wandeling. 

  

           De jongste deelnemers aan de wandeling 

 

Sfeervolle drukte aan het standbeeld van Eddy Merckx en op het 

terras van café “Het Klein Verlet”. 

 

Mooie, vaak onbekende plekjes in het dorp 
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         Herdenkingsplechtigheid op 10 augustus in Meensel-Kiezegem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meensel-Kiezegem, zondagochtend 10 augustus 2025. Een blauwe hemel en een 

stralende zon. Meer moest dat niet zijn voor het welslagen van de herdenkingsplechtigheid.   

Na een korte bloemenhulde aan het erekerkhof in Meensel, waar 8 bloemstukken werden 

neergelegd, ging het hoofdgebeuren door in Kiezegem.   Diaken Luc Claeys ging voor in de talrijk 

bijgewoonde herdenkingsviering . Vijfentwintig vaandels zorgden voor een kleurrijk decor in de 

Sint-Pieterskerk.  De muzikanten Frans en Niels beroerden met zang en gitaar, hart en ziel van de 

aanwezigen.  Met een CD-opname van de Brabançonne, gespeeld op het orgel van de Mattheuskerk 

in Meensel door wijlen koster Alfons Stas, werd het kerkelijk gedeelte afgesloten. 

 

 

                           Kleurrijk bloementapijt in Kiezegem voor de slachtoffers op 10 augustus 

De maand augustus herinnert wereldwijd aan diverse dramatische gebeurtenissen in de vorige eeuw en 

neemt als herdenkingsmoment een bijzondere plaats in. 80 jaar geleden op 6 augustus 1945 viel op 

Hiroshima in Japan een eerste atoombom en drie dagen later maakte een tweede atoombom op 

Nagasaki een definitief einde aan de Tweede Wereldoorlog.   In Meensel-Kiezegem zal augustus steeds 

blijven herinneren aan hetgeen zich hier op de eerste en elfde dag van die maand, nu 81 jaar geleden, 

afspeelde. Na de dodelijke aanslag op een Duitsgezinde op 30 juli 1944 werden vervolgens bij                      

2 vergeldingsacties 91 dorpelingen opgepakt en weggevoerd.  4 burgers werden ter plaatse vermoord.     

63 onder hen kwamen om in het concentratiekamp van Neuengamme of bijkampen.  Slechts 8 keerden 

terug uit de kampen. 7 werden bevrijd uit de gevangenis van Leuven en 13 ontsnapten aan deportatie 

door de spooktrein.                                                                                                    Vital Craeninckx                                             
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De burgerlijke plechtigheid werd geopend met het lied der “Moorsoldaten” eveneens een CD-

opname vertolkt door het voormalig Mattheuskoor van Meensel.  Bij afwezigheid van burgemeester 

Katrien Houtmeyers nam eerste schepen Jan Loddewykx als eerste spreker het woord namens het 

lokaal bestuur van Tielt-Winge.  Hij verwees naar het conflict in Gaza. Alle aanwezigen kregen 

een rood lint en tijdens een reflectiemoment met het lied “Blowin’ in the wind” met gevoel 

gezongen door de muzikanten werd symbolisch een rode lijn getrokken voor Gaza. 

Beklijvend moment toen twee kleinkinderen van slachtoffers, Gonda Craeninckx en Oscar 

Lauwens, de namen van de  slachtoffers voorlazen. Hun beider grootvaders werden bij de eerste 

razzia op 1 augustus 1944 doodgeschoten.  

Nationaal voorzitter van NSB-FNC de heer Leon De Turck had het in zijn speech over de 

ontstaansgeschiedenis van een vaderlandslievende vereniging in België. 

Hilde Vivijs vergeleek in haar toespraak het lot van de verzetslui van de “Zwarte Hand” met dit 
van de slachtoffers van Meensel-Kiezegem. Net zoals in Meensel-Kiezegem eiste ook in de  regio 
Klein-Brabant en de Rupelstreek de Tweede Wereldoorlog een zware tol. 
 

De toespraak van Hilde Vivijs kan je vinden verder in deze nieuwsbrief. 
 

De aanwezigheid van een uitgebreide delegatie uit de Nederlandse gemeente Putten, met name 

de “Stichting Oktober44” ,  wethouder Bertus Cornelissen en historicus Evert de Graaf, Ard Kleijer 

van de Stichting “Samen Verder” en twee bestuursleden van de Nederlandse “Vriendenkring 

Neuengamme”  gaf uiting aan onze goede vriendschapsbanden. Uiteraard mocht onze eigen 

Nationale vriendenkring Neuengamme niet ontbreken met o.a. voorzitter Mark Van den Driessche 

en echtgenote, en mevrouw Lucette Cloizeau, weduwe van Victor Malbecq. 

De kranslegging aan het monument in Kiezegem werd ingetogen begeleid door de harmonie “de 

Weergalm der Winghe” onder leiding van dirigent Piet Celis. 

Met de Last Post, de Europese hymne en de Brabançonne werd de plechtigheid beëindigd waarna 

door het lokaal bestuur van de gemeente een receptie werd aangeboden in het 

ontmoetingscentrum. Zoals gewoonlijk een gezellige afsluiter van een geslaagde plechtigheid. 

In totaal dertig bloemstukken zouden nog dagen lang pracht en praal geven aan het monument in 

Kiezegem en het erekerkhof in Meensel en de aandacht trekken van menig passant.  

                                                           Vital Craeninckx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            In de Sint Pieterkerk van Kiezegem waren alle stoelen bezet  
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09.00 uur :Voorafgaande bloemenhulde aan het erekerkhof van Meensel  

     Uit de inleidende toespraak van Freddy Duerinckx bij de bloemenhulde op 10 augustus 

2025 aan de erebegraafplaats in Meensel: 

Een speciale welkom aan onze Nederlandse vrienden uit Putten, de talrijke vaandeldragers et nos 

amis francophones. 

We herdenken vandaag de slachtoffers van de razzia's van 1 en 11 augustus 1944, nu 81 jaar 

geleden. 

Ondanks de slogan en het voornemen "Nooit meer oorlog" leven vandaag nog vele mensen in 

oorlogsgebied met die angstgedachte, "Wat morgen", in Oekraïne, Gaza en zovele andere plaatsen. 

Vorige week hebben  in ons dorp Meensel-Kiezegem families van slachtoffers van de razzia's 26 

struikelstenen onthuld. 

Deze 27 kleine monumentjes vormen een ketting van verbondenheid door de straten van Meensel-

Kiezegem met vermelding van de namen van opgepakte en vermoorde dorpsgenoten. 

Verbondenheid en solidariteit, geen holle woorden, in 1944 niet, en nu ook niet. Getuige en bewijs 

hiervan deze jaarlijkse herdenkingen, museum 44 en nu recent die symbolische ketting van 

struikelstenen, ketting met sterke schakels. 

Deze verbondenheid blijft leven in ons dorp en we zullen indien gewenst die ketting van 

struikelstenen uitbreiden met nieuwe schakels. Dit met de medewerking en logistieke steun van 

de gemeente Tielt-Winge waarvoor onze oprechte dank. 

Want een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten! 

De bloemenhulde wordt afgesloten met de Last Post…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondervoorzitter Freddy Duerinckx leidde de kranslegging in 

goede banen aan de erebegraafplaats in Meensel geflankeerd 

door onze o.a.onze vaandrig Rita Broos. 

 

 

    Er werden in Meensel 8 bloemstukken neergelegd 
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Integrale toespraak van Hilde Vivijs in Kiezegem  (op vraag van vele toehoorders) 

 
Beste aanwezigen en genodigden, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 50 jaar na zijn bevrijding, het was in 1995, begon mijn vader te vertellen over zijn 
verschrikkelijke ervaringen in de kampen en toonde hij op onze vraag de kampen of wat ervan 
overblijft.  
Een tocht van duizenden kilometers en verhalen. Ze blijven sindsdien aan ons kleven. 
 

Ik ben hier als vertegenwoordiger van de groep overlevenden van de verzetsgroep De Zwarte Hand, 
die direct na de bevrijding werd opgericht.  
Ik vertegenwoordig hun jarenlange werk voor vrede, tolerantie, vrijheid en hun strijd tegen alle 
vormen van discriminatie en uitbuiting. 
Als nabestaande van vervolgde personen voel ik mij vereerd deel te mogen uitmaken van jullie 
herdenkingsceremonie. 
We zijn tenslotte allemaal getekend en verbonden door de Tweede Wereldoorlog. 
 

Het jaar 2025 staat in het teken van de 80e verjaardag van de bevrijding van het nationaal-
socialisme een belangrijke datum om te gedenken en te herdenken.  
80 jaar geleden gingen de deuren open van de nazi concentratie- en vernietigingskampen. 
Niet voor iedereen. 
Voor velen kwam de bevrijding te laat. Achter deze deuren stierven en werden miljoenen mensen 
vermoord waaronder vele Belgische politieke gevangenen, verzetsstrijders en mensen die tegen 
de brutale bezetting van de Duitse nazi’s waren. Het was amper 22 jaar na de Eerste Wereldoorlog 
dat ze ons land terug binnenvielen met veel terreur.  
 

Velen zullen nooit kunnen proeven van de vrede en vrijheid waar wij al 80 jaar in leven.  
De overlevenden hebben gezworen hun overleden kameraden nooit te vergeten. 
Zij hebben ons verteld tot wat een mens in staat is om anderen aan te doen, zwoeren nooit meer 
oorlog en ijverden hun ganse leven voor rechtvaardigheid en verzoening,  
want met haat kan je niet leven.  
Hun voornaamste boodschap was om ons vooral niet te laten verblinden door mensen met minder 
goede bedoelingen. Wij moeten hierover blijvend waken en ons hiertegen blijvend verzetten.  
Dit uit eerbetoon aan alle oorlogsslachtoffers van toen en van vandaag. 
 

Net zoals in Meensel-Kiezegem eiste ook in onze streek in Klein-Brabant en de Rupelstreek de 
Tweede Wereldoorlog een zware tol. 
Mijn vader, zijn broer en hun kozijn waren lid van de Belgische verzetsgroep De Zwarte Hand. 
Hun verzetsgroep ontstond al in juni nadat het nazi-leger ons land met veel geweld  in mei1940 
aanviel.  
Bij deze bezetting vielen er vele Belgische doden. Voedsel werd schaars, alles werd duur, huizen 
werden vernield en de vrijheid werd onbestaande.  
De Belgische bevolking was bovendien nog steeds getraumatiseerd door de vorige oorlog van 14-
18.  
De verbannen Belgische regering riep vanuit Londen de bevolking op om zich te verzetten tegen 
de nazi-bezetter. Deze oproepen hadden een grote invloed op de toekomstige jonge leden van de 
verzetsgroep De Zwarte Hand. 
Hun voornaamste doel was om zich geweldloos te verzetten tegen de bezetter, de moed onder de 
bevolking aan te wakkeren en de hoop op een goede afloop levendig te houden. 
Hiervoor drukten en verspreidden ze pamfletten en deelden ze verzetskranten uit. 
Ook slaagden ze erin om via een radiotoestel op de Belgische nationale feestdag van 21 juli 1941, 
een radioboodschap uit te zenden met een oproep aan de plaatselijke bevolking zich niet neer te 
leggen bij de bezetter. 

Veel familieverhalen zijn getekend door vervolging, gevangenschap 
en uiteindelijk de bevrijding door de Tweede Wereldoorlog. 
 

Ik ben de dochter en nicht van Belgische verzetsstrijders die hun 
bijna 4 jaar gevangenschap in 10 nazi gevangenissen, concentratie- 
en vernietigingskampen hebben overleefd. Zij werden omwille van 
hun weerstandactiviteiten door de Duitse Sicherheitsdienst 
gevangen genomen.  
 

 

Vervolg blz 14 
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De verzetsgroep, die snel 111 officiële jonge leden telde, werd na meer dan 1 jaar verraden. 
Er volgden verschillende razzia’s vanaf september 1941 waarbij 30 leden opgesloten werden in 
gevangenissen. De resterende 81 leden werden met een grote gecoördineerde razzia op 27 oktober 
1941 van hun vrijheid beroofd. Mijn vader was net 1 dag 18 jaar geworden. 
De arrestaties gebeurden op school, thuis of op het werk door de Geheime Staatspolizei, de 
Gestapo of de staatsinlichtingen dienst van nazi-Duitsland, de Sicherheitsdienst.  
 

Vanaf dan begint een lange lijdensweg. Eerst naar het Fort van Breendonk en  Belgische 
gevangenissen met mensonterende ondervragingen en folteringen  door de Sipo en Vlaamse SS’ers.  
Er volgden een opeenvolging van mishandelingen, eenzame opsluiting, deportaties, 
schijnprocessen en dwangarbeid. 
De deportaties gebeurden met treinen, beestenwagons, vrachtwagens of te voet  zonder eten of 
drinken, schaarse kledij en schoeisel dewelke op het einde plankjes met een vod waren. 
Van zodra ze gedeporteerd werden naar Duitsland werden ze Nacht und Nebel gevangenen  en 
hadden geen enkel contact meer met de familie in België. De familieleden vernamen  bijna 4 jaar 
niets meer.  Sommige families zullen nooit nieuws krijgen. Hun familielid is vandaag nog steeds 
vermist. 
 

Ze werden berecht door Ronald Freisler, de bloedrechter van Hitler, die een schijnproces voerdde 
tegen 25 leden die de doodstraf kregen. 12 van hen werden op 7 augustus 1943 in Lingen 
geëxecuteerd. 
De andere leden van de groep kregen veel later een schijnproces  in de gevangenis van Gross-
Strehlitz, nu Polen.  
Ze werden verspreid over verschillende kampen zoals, Dachau, Esterwegen, Gross-Rosen, Bergen-
Belsen, Mittelbau Dora, Buchenwald, de Boelcke Kaserne Nordhausen, Sachsenhausen, 
Flossenburg, Mauthausen, Sonnenburg, Wolfenbüttel, Theriesienstadt, Sonnenburg, enz.  
Sommigen zullen 9 tot 12 verschillende kampen doormaken. 
 

Wanneer op 8 mei 1945 de oorlog in Europa officieel eindigde, was er in België nog steeds geen 
nieuws van de verzetsleden van De Zwarte Hand.  
Weken later pas komt het nieuws aan in België over de onmenselijke verschrikkingen die de 
geallieerden aantroffen in de concentratiekampen.  
In totaal werden 80 jonge leden van de 111 tijdens hun gevangenschap vermoord.  
Van de slechts 33 overlevenden zullen de meesten jong sterven na hun bevrijding.  
Sommigen hebben jaren nodig gehad om te revalideren, anderen bleven lichamelijk en geestelijk 
getekend voor het leven.  
 

Slechts enkelen hadden de moed om hun verhaal op latere leeftijd te vertellen en om samen te 
werken aan educatieve vredesprojecten met de secundaire scholen. Hieruit is het boek “De laatste 
getuigen uit de concentratie – en vernietigingskampen” ontstaan in 2010. Hieraan zal mijn vader 
ook meewerken. Zo heb ik o.a. Jozef Craeninckx leren kennen. Zo leerde ik over het drama van 
Meensel-Kiezegem. 
 

Mijn oom Staf Vivijs, 22 jaar bij zijn bevrijding, schreef reeds in 1946 het verhaal van hun 
verzetsgroep neer. Het boek heet Onder Duitse knoet en werd in 1985 heruitgegeven. Dit boek is 
een blijvende en postume herinnering aan de leden van de verzetsbeweging De Zwarte Hand die 
hun inzet  met hun leven hebben betaald. 
 

Vandaag staan we ook extra stil bij de zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Meensel-Kiezegem.  
Hier werden ze ook het slachtoffer van vergelding en voerden de Duitse bezetter  en Vlaamse 
collaborateurs nietsontziende razzia’s uit op 1 en 11 augustus 1944. 
Een klein dorp, zwaar getroffen. Een tragedie die nooit vergeten mag worden. 
 

Hun offer tegen het extreem rechtse gedachtegoed, het fascisme, het nazisme mag niet vergeten 
worden.  
Door de vele offers van deze mensen en de geallieerde legers leven we al 80 jaar in vrede en 
vrijheid.  
Het is aan de huidige generatie zoals ik om iets te doen met de doorgegeven trauma's van onze 
voorouders. We mogen ze zeker niet opbergen. 
Het is een les die ons duur is komen te staan en waarvan we moeten leren.  
We moeten elke dag blijven opkomen voor mensenrechten en democratische waarden. 
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Met deze herdenkingsdag willen we een oproep doen - om te herdenken, voor herinneringseducatie 
en voor het belang van historische verantwoordelijkheid. 
Sinds de bevrijding werd onze taak geboren, de verantwoordelijkheid van ‘Nooit meer’! 
Bevrijdingsdag in Europa is niet alleen een gelegenheid om te herdenken, maar ook een moment 
van bezinning. 
 

De herdenking van vandaag toont dat al deze slachtoffers van een zinloze oorlog 80  jaar later niet 
worden vergeten. Hún geschiedenis wordt doorgegeven. 80 jaar later vertellen wij nog steeds hun 
verhaal.  
 

Ik wil eindigen met deze overpeinzing van Noam Chomsky ( Amerikaanse filosoof ) : 
- Opvoeding is niet uit het hoofd leren dat Hitler 6 miljoen Joden heeft vermoord. 
- Opvoeding is begrijpen hoe miljoenen gewone Duitsers ervan overtuigd waren dat dit nodig 

was. 
- Opvoeding is leren hoe je de tekenen van een zich herhalende geschiedenis kunt herkennen. 

 
Een van mijn reflecties is: 
Herdenken is een taak voor iedereen. 
Blijven herinneren is een taak voor ieder van ons! 
 

Ik dank u voor uw aandacht.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De muzikanten Frans Van Vlasselaer en Niels Cockx zorgden 

met gitaar, mondharmonica en zang voor het muzikale 

opluisteren van de plechtigheid. 

 

Kleinkinderen van de eerste dodelijke slachtoffers, 

Oscar Lauwens en Gonda Craeninckx, lezen de namen 

van alle slachtoffers.   

 

Voor NCPGR Meensel-Kiezegem’44 

leggen Vital Craeninckx en Freddy 

Duerinckx een bloemstuk aan het 

monument in Kiezegem. 
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In Meensel legden de aanwezige 

oorlogswezen bloemen aan de 

erebegraafplaats. vlnr Jos Lemmens,  

Freddy Duerinckx, Jef De Brier,  

Oktaaf en Jef Duerinckx. 

 

 Voor de gemeente Putten uit Nederland namen wethouder Bertus   

Cornelissen en historicus Evert de Graaf deel aan de kranslegging 

 

Namens het lokaal bestuur van de gemeente Tielt-Winge legde eerste 

Schepen en waarnemend burgemeester Jan Loddewykx bloemen neer 

 

 

 

 

Onze welgemeende dank aan de trompettisten en  

de harmonie “De Weergalm der Winghe” voor de 

voortreffelijke muzikale ondersteuning.  
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Reis naar Normandië van 28 tot en met 31 augustus    

           Verslag Oscar Lauwens, medereiziger en bestuurslid  

- Donderdag, 28 augustus 2025 
 

Het vertrek van deze speciale Normandiëreis aan het statieplein van Meensel-Kiezegem gebeurde 

meer dan stipt op tijd. Na een tussenstop in het Oost-Vlaamse Wetteren om Yirle en Peter Prové 

op te pikken ging de reis richting Westhoek voor een bezoek aan de Britse militaire begraafplaats 

‘Het Lijssenthoek Military Cemetery’ in de buurt van Poperinge. Met 10700 graven op een 

oppervlakte van 4 hectare is dit de tweede grootste Britse begraafplaats in de Westhoek. Een 

weetje: naast de Britse gesneuvelden rusten er ook 883 militairen van andere nationaliteiten, 

voornamelijk Franse en Duitse gesneuvelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens begeven wij ons naar La Coupole nabij Saint-Omer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal vertoont heel wat gelijkenis met de Valentin Bunker in Bremen-Farge. Ingenieus 

concept, maar onbruikbaar na intensieve bombardementen van de RAF. 

Het grotendeels ondergrondse bouwwerk met een koepel met een diameter van 71m was goed 

voor 10.000 m³ beton. 1300 krijgsgevangen ‘slaven’ -voornamelijk Russische en Franse 

krijgsgevangenen werkten hier dag en nacht aan. De nodige aansporingen kregen zij van de 

Belgische bewakers uit de collaboratiebewegingen. Maar zoals reeds aangehaald werd het 

uiteindelijk doel – de lancering van de V2- nooit gerealiseerd! 

 

 

                      Pont de Normandie 

 

 

Lijssenthoek Military Cemetery 
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En dan begonnen wij aan de lange trip naar Normandië. Onderweg maken wij gebruik van de ‘Pont 

de Normandie’, de 2143,21 meter lange en op haar hoogste punt 215 meter hoge overspanning 

van de Seine verbindt de havenstad Le Havre met het departement Calvados. 

Zo bereiken wij uiteindelijk Arromanches-les-Bains, in WOII van levensbelang voor de geallieerde 

invasietroepen omwille van zijn kunstmatige haven. Via deze kunstmatige haven werden troepen, 

munitie, wapens, brandstof, voedsel en noem maar op (in totaal per dag 7000 tot 20.000 ton) 

aangevoerd. Vanop de hoogvlakte kregen wij een prachtig uitzicht op de restanten van de 

kunstmatige constructie*. De documentaire “De prijs van onze vrijheid” plaatste ons in het hartje 

van de actie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze laatste etappe voerde naar ons hotel voor 3 nachten in Château du Baffy (what’s in a name!!) 

in Colombiers-sur-Seulles. Wegens een laattijdige verandering van de reisdatum en een 

onverwachte toename van het aantal deelnemers dienden onze reisorganisatoren nog hals over 

kop een nieuwe verblijfplaats te zoeken. Wat mij betreft zijn zij daar prima in geslaagd. 

Na een degelijk avondmaal gingen de meeste reizigers richting hotelkamer na een vermoeiende 

maar boeiende eerste dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

- Vrijdag, 29 augustus 2025 

Na een verkwikkende nachtrust en een licht chaotische organisatie van het ontbijt door het  

 

 

 

 

*Zicht op Arromanches en de 

restanten van de kunstmatige 

constructie 

 

Het reisgezelschap voor het hotel “Château du Baffy” in Colombiers-sur-Seulles 
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- Vrijdag 29 augustus 

Na een verkwikkende nachtrust en een licht chaotische organisatie van het ontbijt door het 

hotelpersoneel begeven wij ons op pad voor een goed gevuld dagje verkenning van het 

Normandisch oorlogsverleden. Vanuit de autocar verkennen wij het havenstadje Port-en-Bessin. 

Dit havenstadje speelde een belangrijke rol bij de aanvoer van brandstof, zo’n 700 ton per dag: 

kleine tankers voeren tot in de haven, grote tankers lagen 1 kilometer in zee aan een boei, die 

met een pijpleiding met het vasteland verbonden was. 

Van daaruit begeven we ons naar Omaha Beach. In Colleville-sur-Mer ligt het gigantisch grote -

niet minder dan 70 hectare- “Normandy American Cemetery and Memorial “Op deze begraafplaats 

vonden 9387 Amerikaanse soldaten een laatste rustplaats; niet verwonderlijk, als we weten dat 

de verovering van Omaha Beach binnen de invasie een zwaar bevochten, langdurig en bloedig 

verloop kende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de westkant zijn vanaf het gedenkteken de volgende objecten te zien: een grote 

reflecterende vijver,  twee vlaggenstokken waaraan de Amerikaanse vlag wappert, 

de grafstenen en de kapel. ( zie foto hieronder) 

Het gedenkteken omvat een halfcirkelvormige zuilengalerij wederzijds begrensd door een 

overkapping met landkaarten en een groot bronzen beeld in het midden. 

Centraal in de open boog van het gedenkteken, ogend naar de grafstenen, staat een zeven meter 

hoog bronzen beeld. Dit beeld heeft als titel The Spirit of American Youth Rising from the Waves. 

Een breed pad langs de graven leidt ons naar de kapel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het binnengaan van de kapel valt direct het altaar op van zwart en goud Pyrenees "Grand 

Antique" marmer en de inscriptie op de voorkant "I GIVE UNTO THEM ETERNAL LIFE AND THEY 

SHALL NEVER PERISH". 

 

 

 

  American cemetery in 

  Colleville-sur-Mer 

 

 

 

Colleville-sur-Mer, Cemetery 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafsteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrenee%C3%ABn
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Opvallend aan de grafstenen is de symmetrische rechtlijnige inplanting: vanuit welke hoek je ook 

kijkt, de grafstenen staan op 1 rechte lijn. Allicht is deze inplanting gebaseerd op het 

plantverband, genaamd quinconce (of zoals de vijf ogen op een dobbelsteen). 

Nog een weetje: de begin- en slotscene van de bekende film ‘Saving private Ryan” speelt zich op 

dit Kerkhof af. 

Vanuit Colleville-sur-Mer begeven wij ons naar Pointe du Hoc. (zie afbeeldingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig is de ‘Punt’ na restauratie terug bereikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zware geallieerde bombardementen noodzaakten de Duitsers om hun 155 mm verder inwaarts 

te verplaatsen. Maar dit maakte de inname van de 30 meter hoge klif niet minder zwaar. Met 

touwladders en met mortieren omhooggeschoten klimtouwen bereikten de Rangers met heel wat 

moeite en grote verliezen de top van de klif en schakelden de Duitsers uit.  

Een deel van de Rangers vernietigde de teruggevonden kanonnen. Het bilan van de inname van 

Pointe du Hoc: van de oorspronkelijke groep van 225 waren er naderhand nog ongeveer 90 

manschappen inzetbaar. Een wandeling langs de imposante kazematten en batterijen laat diepe 

indrukken na. 

Onze magen beginnen te knorren: maar onderweg toch nog even geduld voor een stop aan de kerk  

van Sainte-Marie-du-Mont. De drieledige architectuur van de kerk bestond uit volgende 

bouwstijlen: Romaans, Gotisch en Renaissance.  

 

zicht vanop de Pointe du Hoc: 155 mm kanonnen 
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Aan het stadhuis herinnert een plakkaat aan de bevrijding onder andere door de “Band of Brothers’ 

u weet wel de Easy compagnie van de 101ste luchtlandingsdivisie onder leiding van luitenant 

Winters. Wat verder genoten wij eindelijk van een heerlijke lunch op de bio-boerderij van ‘Chez 

Arsène’. Wegens tijdsgebrek slaan we het bezoek aan Utah Beach over en rijden we rechtstreeks 

naar St-Mère-Eglise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Dit dorp zal voor eeuwig bekend blijven al het eerste Franse dorp dat bevrijd werd op 6 juni 

1944. Eveneens bekend is het verhaal van John Steele, een Amerikaanse para, wiens parachute 

bij zijn landing bleef hangen aan de kerktoren. Dramatischer verging het zijn kameraden, die als 

kleiduiven neergeschoten werden door de Duitse soldaten. Een bezoek aan het immense Airborne 

Museum kan niet ontbreken. Het museum staat grotendeels in het teken van de rol van de 

paratroopers voor en tijdens de landing. Architecturaal zijn zeker de twee eerste paviljoenen  

architecturale pareltjes in de vorm van parachutes. We ontdekken het verhaal van de 

paracommando’s aan de hand van heel wat voorwerpen, die zij nodig hadden of konden gebruiken 

na hun landing. Het derde paviljoen is heel bijzonder: je loopt als ware door een vliegtuig en via 

geluids- en lichteffecten maak je deel uit van het gevecht. Wij vervolgen onze tocht in de richting 

van La Cambe*.(afbeelding blz 22) Hier houden we een korte tussenstop aan het immense Duitse 

kerkhof, waar 21.000 Duitse gesneuvelden begraven liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   John Steele wiens parachute bleef hangen aan de kerktoren 

    

  

                            Foto’s uit het Airborne Museum in St-Mère-Eglise 

De parachute van John Steele 

bleef aan de kerktoren hangen 
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Maar na de overdaad aan geschiedkundige wetenswaardigheden wacht ons nog een aangename 

verrassing: een bezoek met proeverij aan een authentieke Calvadosboerderij: de Vergers de 

Romily. Niet zomaar een domein, want hun aanbod bestaat alleen uit zogenaamde “Appellations’. 

 

 Na uitleg van de zussen-eigenaars genoten wij van een uitgebreide proeverij. Voorwaar een 

uitstekende ervaring, want menig reisgenoot ging met de nodige flessen Calvados naar de bus. Met 

wat vertraging belandden wij uiteindelijk in ons Chateau, waar wij onmiddellijk de beentjes onder 

tafel staken voor ons avondmaal. 

                                                  

                                                  Foto’s calvadosboerderij: 

                                                  De zussen-eigenaars aan de toog en het assortiment aan producten  

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                               Duits kerkhof in La Cambe 

*Duits kerkhof in La Cambe 
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Zaterdag, 30 augustus 2025 

Vandaag is het Caendag. De stichting van Caen is toegeschreven aan Willem de Veroveraar, van 

origine een Noorman. Door de jaren groeide de stad uit tot een centrum van Normandië. De Britten 

bevrijdden de grotendeels vernielde stad na langdurige en hevige gevechten uiteindelijk op 18 juli 

1944. Het Museum Memorial de Caen is meer dan zomaar een oorlogsmuseum; in zijn beeldvorming 

heeft het als doel de vrede te bevorderen en eer te bewijzen aan alle slachtoffers van de 2de 

Wereldoorlog. Interactieve tentoonstellingen, historische documenten en aangrijpende 

persoonlijke getuigenissen geven een duidelijk beeld van deze tragische periode in WOII. Op een 

kleinere schaal draagt het Museum44 MK een gelijkaardige boodschap uit. Naderhand stillen wij 

onze honger tijdens een lekkere en snelle lunch in La Boucherie. Ook nu nog komt ons het water 

in de mond bij de gedachte aan de steak met gratin en het dessertbordje.  En dan op naar Bayeux. 

Spijtig genoeg valt een bezoek aan de wereldbekende “Tapisserie van Bayeux” in het water: het 

museum is immers gesloten wegens een grondige restauratie van het tapijt. Geen erg want het 

Museum D-Day Overlord is zeker een bezoek waard. Onze achtenswaardige reisleiders-gidsen laten 

ons vrij voor de verdere bezoeken aan Bayeux: het Overlord Museum, het Britse kerkhof en het 

stadscentrum met de kathedraal met de niet-symmetrische torens.    

Foto’s:  De kathedraal van Bayeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Vooral de archieffilm “Normandy 44, Decesive Victory in the West’ geeft ons een inkijk in de 

beslissende doorbraak van de Duitse linies: de zogenaamde zak van Falaise-Chambois in augustus 

1944 waarin de geallieerde troepen de Duitsers omsingelden. 

Een bezoek aan het Britse kerkhof enkele honderden meters verder vervolledigt ons oorlogsbezoek 

aan Bayeux. Nog even afzakken naar het stadscentrum om de visu vast te stellen dat de twee 

torens van de kathedraal niet even hoog zijn! Na het nuttigen van een koffietje of theetje kunnen 

wij ons met een gerust gemoed richting ons kasteel begeven. 

Een avondmaal om 19u mondt voor een aantal reisgenoten uit in een verlengd bezoek aan de bar. 

Uit goed ingelichte bron vernemen wij dat dit niet zonder gevolgen bleef. Verdere details 

ontbreken! 
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- Zondag 31 augustus 2025 

Ondanks het vorige bericht vinden wij op het eerste zicht eenieder fris en welgemoed aan het 

ontbijt. Let wel: ‘op het eerste zicht’… Naderhand de valiezen naar de autocar brengen en klaar 

voor een groepsfoto voor het kasteel. De regie voor de ideale opstelling neemt wat tijd in beslag 

-het zijn nu eenmaal unieke foto’s voor de eeuwigheid- en in sneltreinvaart neemt de bevallige 

receptioniste van het hotel de nodige foto’s. 

En daar gaan we stipt om negen uur, zodat Sven zijn rit volgens het boekje kan afwerken.  

Wij vervolgen onze trip naar de Pegasusbridge.  

De verovering van Pegasusbridge (oorspronkelijke naam: de Bénouvillebrug) blijft een apart 

verhaal en is allicht met voorsprong de meest geslaagde luchtlanding tijdens D-Day. 

De opdracht van majoor John Howard was dubbel: de Pegasusbridge en de brug over de Orne, 360 

meter verder te veroveren en vast te houden tot aan de aflossing door de commando’s van de 1ste 

Special Service Brigade van brigadegeneraal Lord Lovat. 

In de vroege (nachtelijke) morgen van 6 juni 1944 slaagden vier van de zes Horsa zweefvliegtuigen 

met commando’s erin om op zeer korte afstand van de brug te landen. De soldaten uit het 6de 

bataljon Ox en Buckx en de geniesoldaten landden onder leiding van majoor John Howard -in 

totaal 181 manschappen- als het ware aan het vooropgestelde doelwit. Aan de Ornebrug in 

Ranville, 360 meter verderop, hetzelfde verhaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      De oude Pegasusbridge (links) en de nieuwe brug (rechts) 

  De soldaten stuitten bij de inname van beide bruggen op weinig weerstand. Bovendien bleek bij 

de controle dat er geen explosieven onder de bruggen aangebracht waren. De aankomst van de 

aflossing van brigadegeneraal Lord Lovat gaf een speciaal karakter aan de hele actie. Tijdens hun 

8 kilometer lange tocht vanuit Quistreham leidde de excentrieke Schot Lovat zijn commando’s 

met doedelzakspeler John Millin. De aankomst bij de Pegasusbrug verliep zeker niet in alle stilte. 

In het park van het Musée Mémorial Pegasus in de onmiddellijke nabijheid van de brug vinden we 

de originele Pegasusbrug, een Horsa zweefvliegtuig naast pantservoertuigen en geschut. 

Maar tijd om onze reis verder te zetten, bestemming havenstadje Honfleur. 

In het pittoreske stadje komen we op slag in een andere wereld terecht, ver weg van de oorlog. 

Keuzes te over tijdens dit vrije bezoek: het dankmonument aan de bevrijders, flaneren in de oude 

haven, Le Vieux Bassin genoemd, en zeker de Eglise Sainte-Catherine uit de 15e eeuw. Deze houten 

kerk, gebouwd door zeelieden, vertoont heel wat gelijkenissen met de Noorse staafkerken.  

De De 16de-eeuwse klokkentoren staat op een aantal meters afstand van de kerk om bij brand het 

overslaan te voorkomen. 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nouville,_Calvados
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                      Het pittoreske Honfleur 

 

 

 

 

 

 

Maar lieve lezer u zal mij vergeven dat ik mij samen met mijn gezelschap beperkte tot flaneren 

in Le Vieux Bassin en genieten van een lekkere lunch met dorade. Oh ja, wij hielden 

vanzelfsprekend ook halt bij het dankmonument waarbij de Belgen (Brigade Piron) speciaal door 

de inwoners vernoemd  worden voor hun moed. 

En dan volgde de 350 km lange trip naar Ieper. 

De ontroerende Last Post onder de volledig gerestaureerde Menenpoort betekent een perfecte 

afsluiter van deze prachtige Normandiëreis. Aan de Menenpoort wacht ons nog een verrassing. 

Evrard Van Goidsenhoven is  als niet medereiziger speciaal met de trein naar Ieper gekomen om 

samen met ons de "Last Post" mee te maken . We bedanken hem voor de echte spirit om niet 

alleen ons reisgezelschap maar zeker zijn  ‘Van Goidsenhoven kompanen’ te ontmoeten op deze 

"Last Post" in Ieper. 

Onze vereniging heeft hier dit maal een hoofdrol. 

Namens Museum 44 en NCPGR Meensel-Kiezegem44 leggen Katrin Duerinckx, Marc Cauwbergs en 

Tom Devos een krans neer aan het gedenkteken in de Menenpoort.  

Daarna volgt alleen nog de terugrit naar onze heimat. Een kwisje en twee filmpjes met beelden 

van een revue met 40 jaar verschil, beide in de regie van Oktaaf doorbreken met glans de 

eventuele verveling. 

En dan breekt het uur van afscheid aan. 

Met spijt in het hart, tranen in de ogen en de nodige knuffels nemen wij afscheid van onze 

reisgenoten/vrienden. 

Maar niet zonder een speciaal woord aan onze chauffeur Sven Jacquemin van Linden Cars, die ons 

overal veilig en stipt op tijd naar toebracht; bovendien zorgde hij dag in dag uit voor de netheid 

van de bus.  

Wij vergeten ook reisleidster Caroline ‘Admiraal’ Colenbunders niet: zij loste alle problemen zo 

goed op, dat wij er zelfs niets van merkten.  

En last but not least: wat gezegd van onze onvolprezen reisgidsen- Tom ‘Souschef’ Devos en zeker 

Fregatkapitein Oktaaf Duerinckx, die ons ter plaatse zeer deskundig en aangenaam begeleidden.  

Een “Dikke dank jullie wel” hiervoor!!! 

En voor jullie medereizigers: het gaat jullie goed en tot een volgende ontmoeting ergens te 

lande. 

                                                                                       Reisgenoot / Verslaggever  Oscar Lauwens                                                                                
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Stolpersteineproject in Meensel-Kiezegem – coördinator Freddy Duerinckx 
 

Op 2 augustus werden in Meensel Kiezegem 26 stolpersteine-struikelstenen onthuld ter 

nagedachtenis aan de dorpsgenoten die tijdens de razzia's van één en elf augustus werden 

vermoord of gedeporteerd naar het concentratiekamp in Neuengamme.  

Deze struikelstenen zijn kleine monumentjes die geplaatst worden voor het huis waar een 

slachtoffer van het naziregime woonde. Onder grote belangstelling startte de onthulling in de 

Tieltstraat  te Kiezegem om via de Kapellekensweg en de Kerkstraat naar Meensel te gaan waar 

struikelstenen werden geplaatst in de Binkomstraat, Attenrodestraat,  Kapellekensweg, 

Wersbeekstraat en Heibosstraat. Zo vormen de straten van ons dorp één ketting van monumentjes, 

symbool van de verbondenheid en solidariteit die er was tijdens de gruwelijke dagen van augustus 

1944, daarna en ook nu nog. 

Het initiatief voor Stolpersteine komt van de Berlijnse kunstenaar Gunter Demnig. De 

struikelstenen-stolpersteine zijn stenen met een messing plaatje op waarin de naam, 

geboortejaar, arrestatiedatum,  concentratiekamp en sterfdatum van het slachtoffer ingebeiteld 

staan. 

Ze laten ons niet fysiek struikelen maar doen ons in gedachten struikelen over de gruwel en het 

onheil dat het nationaal socialisme en extreem gedachtegoed tijdens de tweede wereldoorlog en 

ook nu nog teweeg brengt. 

Het project loopt nog  door: er kunnen nog steeds Stolpersteine aangevraagd worden.                                       

U kan hiervoor contact nemen met coördinator Freddy Duerinckx per mail 

freddy_duerinckx@hotmail.com  en/of telefonisch op nr. 0479 699 788 

De prijs van een Stolperstein bedraagt 132€ + 75€ voor de voorbereiding en plaatsing door de 

gemeente Tielt-Winge.  NCPGR M-K‘44 biedt een tussenkomst aan van 50€.                                              

Dan rest er nog 157 € te betalen per steen. Wanneer er meerdere stenen op hetzelfde adres 

geplaatst worden dient men eenmaal plaatsingskosten te betalen. 

Bij definitieve bestelling dient het afgesproken bedrag gestort te worden op rekeningnummer van      

“Struikelstenen MEENSEL-KIEZEGEM :  BE 77 7380 4325 4342 "  
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Foto 1: Stolperstein voor Louis De Cock (Valère Vangramberen) 

Foto 2: Stolperstein voor Frans Vangilbergen (dochter Yvonne) 

Foto 3: Stolperstein voor Marcel Loddewykx ( Wendy Janssens) 

Foto 4: Stolpersteinen voor Jules Schotsmans  

en Edward Blenkinsop  ( onthuld door Andrea Schotsmans)                                     

mailto:freddy_duerinckx@hotmail.com
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Katleen Michiels, geflankeerd door Fons en Jos Lemmens bij de 

onthulling van de Stolperstein voor Frans Lemmens 

 

 Bernadette en Vital Craeninckx voor hun grootvader     

Vital Craeninckx 

 

René Cauwbergs voor zijn vader Evrard 

Cauwbergs 

 

Jef Duerinckx, samen met Gustaaf, Oktaaf, Hilda en Freddy voor hun 

vader  Ferdinand Duerinckx 

 

Marc Daenen en Josée De Bruyn voor Marcel De Bruyn 

en René Natens 

 

                 De familie De Brier voor Daniel De Brier 
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Uitnodiging algemene feestvergadering 

                       Zaterdag 25 oktober 2025 

                NCPGR Meensel-Kiezegem’44 vzw 

De bestuursleden van vzw N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem nodigen u uit op de jaarlijkse algemene 

feestvergadering op zaterdag 25 oktober 2025 om 12.00 uur in Feestzaal “Vogelzang” 

Leuvenselaan 534  3300 Kumtich-Tienen.    

 Dit feestmaal biedt de gelegenheid tot een gezellig samenzijn voor al onze leden en 

sympathisanten. 

MENU: 

  - Aperitief met bubbels en fruitsap – warme hapjes 

  - Gerookte Visvariatie 

  - Waterkersroomsoep 

  - Kalfsgebraad Armagnac-saus, kroketten, warme groenten 

  - Vanille-ijs met fruit, aardbeiencoulis 

  - Koffie - versnapering 

  - Wijnen en frisdranken 

De deelnamekosten bedragen ‘all-in’  60 € per persoon. Dit bedrag kan betaald worden door 

overschrijving op rekeningnummer  BE84 7340 3632 1859 en  Bic KREDBEBB  van de vzw 

N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44, Neckerspoelstraat 6, 3391 Meensel-Kiezegem  met vermelding 

volledige naam (namen) en “25 oktober 2025” 

Cash betaling ter plaatse is eveneens mogelijk mits tijdige voorafgaande telefonische bevestiging 

van uw aanwezigheid bij penningmeester Jos Lemmens : tel. 016 63 36 11                             

  Alle inschrijvingen dienen te gebeuren uiterlijk vóór maandag 20 oktober 2025. 

  Met de wens u op de feestvergadering te mogen verwelkomen, groeten wij u vriendelijk en    

  met achting 
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