Ooit hoorde ik het verhaaltje van een oude Indiaan die met zijn kleinzoon onder de wijdse sterrenhemel rond
een vuurtje zat. Ze zaten daar al een paar uur stilzwijgend

rond het knetterende houtvuur. De jonge Indiaan keek af

en toe naar het gerimpelde gezicht van zijn grootvader die

helemaal in gedachten verzonken was en er heel bezorgd

uitzag. Op een bepaald moment vroeg hij: “Grootvader, je

Ziet er zo bedrukt uit, waaraan denk je? “

De oude man antwoordde: “Er is een gevecht gaande in

mijn hart. Het is een voortdurend gevecht tussen 2 wolven

die strijden om de overwinning op de andere. De ene wolf

is de “slechte” wolf en staat voor wanhoop, haat, oorlog,

verbittering, vijandschap, ... maar ook: roddel, lachen met

anderen, onverdraagzaamheid, klagen, afgunst, hoogmoed,

de schuld altijd bij anderen leggen, enz. De andere,

“goede”, wolf staat voor hoop, liefde, vrede, vriendschap, positiviteit, vergevingsgezindheid, inzet, geloof,
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voegde hij eraan toe, “deze 2 wolven wonen in het hart van elke mens en vechten in het hart van elke mens
voortdurend om de overwinning.”

Toen hij dat gezegd had, zweeg de oude Indiaan en ging weer helemaal op in zijn overpeinzingen. Na

een hele tijd verbrak de kleinzoon weer de stilte en vroeg: “Grootvader, welk van de 2 wolven wint er
uiteindelijk?” Na een korte stilte antwoordde de oude Indiaan heel eenvoudig: “Degene die je voedt.”

Hier aan dit monument van Blumenthal waar jullie een vroegtijdige en wrede dood gestorven zijn, stel ik

mezelf de vraag: welke wolf voed ik? Welke wolf voed ik dagelijks? Welke wolf heb ik gevoed tijdens de
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afgunstig geweest op weer anderen, ...

Waar begint het kwaad in mijn hart? En waar eindigt het? Waar ligt het verschil tussen wanneer ik denk

“was die persoon er maar niet bij op deze busreis” en de Nazi's die de Joden, “asocialen”, homao’s, enz. er niet
bij wilden op hun reis? Welke kant zou ik gekozen hebben moest ik in de jaren ‘30 in Duitsland gewoond
hebben?

“Q”, zeggen we dan, “dat is toch niet zo erg, iedereen roddelt toch wel eens”, of: “Dat is toch menselijk”,

of: “Ge overdrijft”. Wel, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik herken deze 2 wolven in mijn hart. Een
slechte wolf en een goede wolf. En het is een dagelijkse opgave, met heel veel vallen en opstaan, om de juiste
te voeden...

Dank u.

Van daaruit worden we door onze Bremense vrienden uitgenodigd voor de overheerlijke ‘Stoemp mé
weust’. Aan de plakkaat in Schiitzenhof brengen
we nog enkele gedichten van Ina Stabergh in
Nederlands en Duits, waarna onze verenigingen
de bloemen neerleggen. Hoewel we helaas
wegens tijdsgebrek en vele omleidingen geen
mogelijkheid meer hebben om deze maal een
bezoek te brengen aan Osterholzer Friedhof,
beloofden we Ray en kompanen om de
voorziene bloemen van de Antifa vanavond nog
als eer zullen plaatsen bij de grafsteen van onze
Foenke.

Daarna is het tijd om weer huiswaarts te keren,

onder begeleiding van onze immer alerte

chauffeur Jan. Bij thuiskomst, al donker en in de

gietende regen sluiten we in stilte af met een
integer moment rond het graf van Foenke, waar we de bloemen van de Antifa neerlegden.

Met de beste groeten van Mark, Oktaaf & Tom...
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'‘De Toekomst van het Herdenken’ van 4 tot 6 mei 2015

Terwijl het reisgezelschap huiswaarts spoorden, bleef onze Freddy Duerinckx nog enkele dagen langer
ter plaatse. Hij was door onze Duitse vrienden uitgenodigd om de herdenking van de 70-jarige bevrijding
van de concentratiekampen bij te wonen, alsook deel te nemen aan het forum over de ‘Toekomst van het
Herdenken'. Een verslag in foto's...
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Enorm veel aanwezigen tijdens de
herdenking op 4 mei..
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onze goede yriend Martin Reiter.
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Derde Zomerzondagen zijn terug in 2015

We hebben recent nieuwe buren gekregen in ons Hagelandse Vredesmuseum, de gemeentediensten die
eerder verhuisden naar het nieuw afgewerkte gemeentehuis in Tielt, maakten plaats voor de vzw van
Regionaal Landschap Noord Hageland. Tijdens een fijne openingsreceptie mochten wij ook kennismaken
met de verantwoordelijken. Wat de praktische uitwerking betreft, verandert er weinig. Wij zijn blij jullie
weer te kunnen verwelkomen op onze open museumdagen, telkens op de derde zondag van mei tot en
met september.

Op zondag 17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus en 20 september verwelkomen wij u graag, telkens vanaf
14u tot 17u. Op deze momenten zal zowel ons Hagelands Vredesmuseum als het Heemkundig museum
geopend zijn voor het grote publiek, met gratis gidsing. Je kan er tussen pot en pint komen bijpraten over
herdekingsreizen en andere.

De Kabouterwandelingen gaan ook weer door. Telkens een ander spannend verhaal, doorspekt met een
vleugje planten- en dierenkennis. Voor kinderen van 3 tot 9 jaar, begeleiders mogen ook mee. Afstand +/-
2 km, duurtijd 1,5 uur. Er is een maximum aantal deelnemers dus vooraf inschrijven zodat je zeker mee-
kan bij Ann Verrek op toerisme@tielt-winge.be.

Zondag 17 mei 2015 nodigen wij teven alle medereizigers van de 18e herdenkingsreis uit om nog eens
gezellig komen bij te kletsen, foto's uit te wisselen, films te bekijken en de volgende reizen te plannen.

Tot dan?!

NORMANDIEREIS VAN 23 TOT 26 JULI 2015

Donderdag 23 juli 2015

Wij verwachten onze medereizigers om 6u stipt voorzien van een lunchpakket aan onze
alomgekende vertrekplaats aan de Statiestraat in Meensel-Kiezegem. Via Kortrijk en Amiens
rijden we dan richting de Pont de Normandie en verder naar Arromanches. Daar bezoeken we de
kunstmatige ‘Mulberry’ havens en de vertoning ‘Arromanches 360’ van de merkwaardige prent
‘La prix de la liberté’. Daarna via een tussenstop in Port-En-Bessin naar Bayeux waar we zullen
overnachten in het Campanile Hotel om een steenworp van het stadscentrum.

Vrijdag 24 juli 2015

In Saint-Laurent-Sur-Mer bezoeken we het grote bekende Amerikaanse kerkhof aan het Omaha-
strand. Van daar naar Pointe du Hoc waar we overblijfselen van een artillerienest van de Duitsers
bezoeken nadat het werd gebombardeerd door de geallieerden. Dan naar Sainte-Marie-Dumont
en verder richting Utah-beach. Langs de batterij van Crisbeck-Saint-Marcouf naar Sainte-Mére-
Eglise, bekend van de aanval van de 82e en 101e luchtlandingsdivisies en de parachutist aan de
kerk. Op de terugweg bezoeken we het Duitse kerkhof van la Cambe.

Zaterdag 25 juli 2015

We bezoeken het Musée de la Paix in Caen, hiervoor trekken we een groot stuk van onze dag uit,

omdat het zo een uitgebreid museum betreft.
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Dan terug naar Bayeux waar we de keuze maken tussen de Tapisserie van Reine Mathilde (de
verovering van Engeland bij de Slag bij Hastings door Willem de veroveraar, hertog van Normandié
in 1066), en het museum van militaire technieken tijdens de landing.

Zondag 26 juli 2015
Via Ouistreham waar de Franse commando'’s geland zijn, en langswaar de troepen van Lord Lovat
die de jongens uit zwevers van Major Howard gingen aflossen terwijl zij de Pegasus-brug bezetten.
Daarna naar Deauville met de Pont des Belges en verder richting het schilderachtige Honfleur.
Afsluitend terug naar Meensel-Kiezegem...

Ook hier is weer quasi alles inbegrepen (ontbijt, avondmaal, bus, gidsing, busbib, films onderweg
en vriendelijke bediening). De entrees worden ter plaatse geregeld omdat de prijzen wel eens
durven fluctueren. Prijs van deze vierdaagse is € 460 per persoon voor een tweepersoonskamer,
en € 540 per persoon voor een éénpersoonskamer. Je bent ingeschreven na storting van het
correcte bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE64 1424 0220 3552 met BIC GEBABEBB en
vermelding “"Normandiéreis 2015". Meer informatie kan u steeds bekomen bij René Cauwbergs
op 016 63 24 60 of via info@meensel-kiezegem44.be.
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N.C.P.G.R.
Jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid
in Meensel — Kiezegem

Het “herdenkingscomité augustus 1944” van Meensel-Kiezegem nodigt u uit op de
jaarlijkse herdenkingsplechtigheid.

Deze gaat door op zondag 09 augustus 2015 ter gelegenheid van de 71s®
verjaring van de vergeldingsacties, uitgevoerd door de bezetter op 1 en 11 augustus
1944 waarbij 4 medeburgers ter plaatse werden vermoord en 63 van de 91 gijzelaars
omkwamen in het concentratiekamp van Neuengamme.

Deze plechtigheid verloopt als volgt :
- 9.15 uur: korte bloemenhulde aan het erekerkhof in Meensel door plaatselijke
verenigingen

- 10.00 uur: herdenkingsviering in de kerk Sint-Pieter in Kiezegem
- 10.45 uur: toespraken en bloemenhulde aan het monument naast de kerk in Kiezegem

Sprekers: - dhr. Rudi Beeken, burgemeester van Tielt-Winge

- Gastspreker dhr. Roger Rutten, ex-docent aan de K.H.- Limburg,
schrijver van onder meer “Oorlog en Zwijgen”, “Van Genk tot Mauthausen” ,
“Wit en Zwart” , “De nazirazzia van 25 mei 1943 in Sint-Truiden” en andere boeken.

- dhr. Jozef Craeninckx, nationaal voorzitter N.C.P.G.R.

De burgerlijke plechtigheid wordt opgeluisterd door de harmonie Sint-Jozef
uit O.L.V.Tielt.

Daarna wordt een receptie aangeboden door het
gemeentebestuur van Tielt-Winge in het ontmoetingscentrum.

Voor de deelnemers aan de bloemenhulde : graag uw aanwezigheid vooraf melden bij de
voorzitter. Er worden zitplaatsen voorzien, ook voor vaandrigs, aan het monument.

Met de wens u talrijk te mogen verwelkomen danken wij u bij voorbaat voor uw aanwezigheid
waardoor u sympathie en erkentelijkheid betuigt voor hen die zich opofferden voor onze
vrijheid.

Het infocentrum kan bezocht worden.

Vital Craeninckx,

Voorzitter N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem-Tienen — Herdenkingscomité augustus ‘44
Leuvensesteenweg 168 3390 Tielt-Winge

Tel: 0496 50 46 77

mail: vital.craeninckx@skynet.be
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Er beweegt het een en ander...

Dat we af en toe al eens een gek idee hebben, of durven dromen, dat zal u al wel weten van ons. Deze keer
was het zeker niet minder. Onze jaren van hard werken, en samenwerken met onze bevriende verenigingen
en besturen werpt zijn vruchten meer en meer af. Recent mochten we in Hamburg nog de opening van
een tentoonstelling meemaken waar ook ons dorp in voorkomt. Eerder vorig jaar berichtten we al dat in
Grobbendonk ons broek afviel bij het zien van de prachtige tentoonstelling tijdens de bevrijdingsfeesten.
Ookin2014opendenwesamenmetde Nationale Confederatie van Politiek GevangenenenRechthebbenden
Gewest Meensel-Kiezegem - Tienen de fiets- en wandelzoektocht op de Familiedag van Unizo Hageland.

Al deze prachtige initiatieven gaven ons inspiratie om er iets mee te doen. Daarom zijn we rond de tafel
gaan zitten met afgevaardigden van de NCPGR Meensel-Kiezegem en van de Stichting om te kijken hoe we
onze prachtige samenwerking van vorig jaar nog eens kunnen overdoen, nu iets groter. We besloten al snel
dat augustus 2016 de ideale gelegenheid zou zijn, om aansluitend met de jaarlijkse herdenking die dan
in Meensel zal doorgaan, iets speciaals te organiseren, niet minder dan een heuse herdenkingsweek. De
eerste stappen zijn dus gezet naar een groot meerdaags evenement in en rond Meensel-Kiezegem tijdens
WOIl.

Deze samenwerking moet ook het gemeentebestuur van Tielt-Winge niet ontgaan zijn. Beide verenigingen
werden op 12 mei uitgenodigd op het schepencollege. Daar werd de vraag gesteld of de tijd niet rijp
was om de goede verstandhouding van de afgelopen jaren tussen beide verenigingen niet extra kracht
bij te zetten, en de stap te wagen tot samensmelting, waarop prompt van beide zijden een positief
engagement werd benadrukt en de gesprekken zullen worden opgestart. Daarbij sprak het college onder
leiding van Burgemeester Rudi Beeken ook over de opportuniteit om beide musea onder te brengen in een
herdenkingssite in de Pastorie, de kerk van Meensel en het ere-kerkhof. Een prachtig idee als het ware,
want tijdens de 18e Herdenkingsreis waren we ook op dit idee gekomen, via enkele leden die onze hadden
geinformeerd over de beschikbaarheid van deze gebouwen.

Om niet te zeggen, er is het een en ander aan het gebeuren... Hou ons dus zeker in de gaten voor het
vervolg. Suggesties, ideetjes en alle hulp is steeds meer dan welkom, want deze goede werking kan enkel
blijven verder bestaan met hulp van goede krachten.

De 33 medereizigers vergezeld van onze Duitse vrienden aan het beeld De Wanhoop van
Meensel-Kiezegem tijdens de 18e herdenkingsreis naar Noord-Duitsland
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