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Nogmaals een reden om er zeker volgende maal bij te zijn om er meer tijd aan te besteden..
Tijdens het bezoek aan het eerder sombere Duitse kerkhof van La Cambe werd door enkele verkenners een 
mogelijkheid gezocht om op zaterdag een Calvadosstokerij te bezoeken in deze omgeving. Het kerkhof zelf 
zette wel aan tot mediteren: er liggen hier meer dan het dubbel gesneuvelden dan op het Amerikaanse. De 
soberheid stak schril af tegen de eerder triomfantelijke weergave aan Omaha Beach.

Zaterdag 25 juli 2015 – Caen & Bayeux

Met een straf ontbijt trok waren we goed voorbereid op een spannende dag. Om te beginnen een krote trip 
naar Caen. Aan de in gang van het “Mémorial” viel een nieuw reuzebeeld op ( geplaatst op 23 september 
2014): een matroos (onze gids weer fier) innig zoenend met een verpleegster, eeen exacte kopie van één 
der beroemdste foto’s bij de bevrijding op Times Square in New-York.

Na een korte toelichting van gids ter plaatse in het Nederlands, konden we beginnen aan een leerrijke 
en boeiende voormiddag. In de eerste expositie kregen we een gedetailleerd overzicht van de Tweede 
Wereldoorlog, van aanleiding (WOI 14-18 en interbellum) tot het verloop van de oorlog zelf en de nasleep 
richting Koude Oorlog. Uiteraard kon een prachtige diepgaande tentoonstelling over de landing zelf niet 
ontbreken. Specialisten zouden in dit grootste vredesmuseum dagen hun gading vinden. Toch vertrokken 
we na lekkere broodjesmaaltijd gezwind terug naar Bayeux. Hier gingen we ons splitsen: Een grote groep 
ging onder leiding van gids Tom Devos naar de tapisserie van Reine Mathilde en konden zich zo verdiepen 
inde gedetailleerde geschiedenis kennen van Willem De Veroveraar en de Slag bij Hastings in oktober 
1066. Dit unieke werk bevat zo een schat aan informatie over de levenswijze in de 11de eeuw en de manier 
van oorlog voeren dat dit Unesco-werelderfgoed een must geworden is voor ieder die zich maar even aan 
de wereldgeschiedenis interesseert.

Een tweede groep bezocht het “Musée du debarquement”, één van de meest precieze weergaven van de 
veldslag aan de kust en in Bayeux, de eerste bevrijde stad. Nadien nog een bezoek aan het Britse kerkhof 
via een laan met stenen platen waar chronologisch de namen van oorlogscorrespondenten in gekapt zijn, 
die sinds WOII in het oorlogsgewoel het leven lieten; Na deze zware studie van een middeleeuwse veldslag 
en een twintigeeuwse veldslag was het tijd voor een nieuwe splitsing. Enkelen zochten de rust van het 
hotel op, terwijl fijnproevers zich naar een klein gezellig boerderijtje haasten in La Cambe. Daar wordt een 
zeker godendrankje gefabriceerd. Natuurlijk gingen wij mee om de chemie van het gistingsproces van de 
appelen te ontdekken ( het Hageland is toch ook een appelstreek). Aan onze status verplicht waren wij 
genoodzaakt te proeven en te vergelijken, dus weer offerden wij ons op (zo zijn we nu eenmaal).

Volle aandacht op de “Vergers de Romilly”: Zo leren we ook Calvados maken
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Zondag 26 juli 2015 – Natte terugweg met omleidingen.

Vroeg uit de veren, vandaag rijden we terug naar huis met nog een zevental stopplaatsen in het verschiet. 
Gepakt en gezakt netjes op tijd de bus in, zo ziet onze reisgids dat graag. Direct dan maar richting Ouistreham, 
bij Sword beach, even naar de ‘Grand Bunker’ (de V1 die we ook wilden bekijken was al enkele jaren geleden 
weggehaald door de eigenaar, een privéverzamelaar), om daarna verder te rijden naar de Pegasus bridge. 
De hele bende had vooreerst meer interesse voor het Pegasus Café dan het Pegasus Museum. Ze moesten 
echter wachten want de brug ging langzaam omhoog om de lokale burgermarine door te laten. Echter was 
onze filmer Willy Cockx (net als die Engelse dokter in de film van de langste dag, die per vergissing aan 
de Duitse kant belandde) te voortvarend en stond ons van aan de overkant te filmen. Daarna maar even 
gewacht in café Gondrée, het eerste bevrijde café in Frankrijk, gaan genieten van een natje in het bruine 
café, waar de tijd is blijven stilstaan.

Voor het museum moeten we ook meer tijd uittrekken. Zeker als men denkt dat slechts enkele moedigen 
de zondvloed trotseerden en de buitententoonstelling ( die zeker de moeite waard is) gingen bezoeken. Na 
Crisbecq en Azzeville belsoten we de Merville-batterie over te slaan en via Deaville naar Trouville te bollen 
over de ‘Pont des Belges’ (die vroeger de “Pont des Holland. ais” werd betiteld. (hier werd de brigade Piron 
eer aangedaan, daar zij deze streek bevrijdde.

Volgende etappe naar Honfleur, het pittoreske vissersstadje aan de Seinemonding . Overal water dus 
de restaurantjes waren gegeerd. Onder een verwarmd terras konden sommigen genieten van de lokale 
specialiteiten zoals Moules aux Camembert en een Café Calvados. Dan over de gladde kasseitjes terug 
richting de bus, waar we dit leuke stadje met spijt in het hart moesten verlaten. Vivianne, Frans en Heidi 
lieten zich niet afschrikken en gingen eerst de kerk binnen en buiten fotograferen. We zullen naar hier 
zeker ook nog eens moeten terugkomen.

Opvallend was wel aan de ingang van de parking het dankmonument aan de geallieerde bevriiders: hier 
werden de moedige Belgen wel speciaal vernoemd. (foto)
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Tijdens de rit naar Lyons-la-Fôret, een stadje midden in het grootste beukenbos van Europa, keken enkele 
moedige wakkeren naar een interessante documentaire over de trucjes die de geallieerden gebruikten om 
de invasie te doen slagen. Door omleidingen (slecht gecommuniceerd) verloren we hier wel drie kwartier. 
Ter plaatse namen we de traditionele groepsfoto in het grootste overdekte marktgebouw en dan maar weer 
verder naar Meensel-Kiezegem.

Op zondag 16 augustus 2015 verwachten wij u allen om 14u in Huize Hageland. Daar nodigen wij u uit voor 
een gezellige babbel met natjes en droogjes.

Medal of Honor

Er liggen op de indrukwekkende begraafplaats van Coleville sur mer aan Omaha Beach, drie omgekomen 
militairen met het Congressional Medal of Honor. Deze graven zijn te herkennen door hun gouden 
belettering op de zerken.

De bekendste, waar we het tijdens 
onze reis over hadden was Brigade-
generaal Roosevelt. Hij was de enige 
hoger officier die, op eigen aanvraag, 
met de eerste aanvalsgolf op Utah 
Beach landde.

Theodore Roosevelt Jr. (zoon van 
President “Teddy”) ligt begraven op 
Plot D, Rij 28, Graf 45 . Op 12 juli 1944, 
zesgen na het begin van de operatie 
Overlord, kreeg hij een hartaanval in 
een boomgaard bij Carentan (57 jaar). 
Naast Theodore ligt zijn broer Quentin, 
een Eerste Wereldoorlog vliegenier 
die op 14 juli 1918 omkwam. Er liggen 
hier wel 33 “paren” broers en een vader en zoon (Col. Ollie Reed en Ollie Jr.) op Plot E, Rij 20, Graf 19. 
Er werden ook 14.000 gesneuvelden naar de Verenigde Staten verscheept. Niet alleen Roosevelt is een 
bezitter van de Medal of Honor, ook Frank D. Peregory en First Lieutenant Jimmie W. Monteith behoren tot 
de dragers van deze medaille.

Jimmie W.Monteith landde op D-Day nabij 
Colleville-sur-Mer onder zwaar Duits vuur. 
Zonder aan zijn eigen veiligheid te denken 
begon hij manschappen naar de top van 
de klif te leiden. Monteith zag twee tanks 
die niet de geschikte positie hadden 
om effectief vuur af te geven. Door een 
mijnenveld leidde hij daarop de twee tanks 
naar een betere opstelling die daarop enkele 
vijandelijke stellingen uitschakelden. 
Hierna begon hij de defensie van zijn 
troepen weer aan te geven. Herhaaldelijk 
rende hij over open terrein 200 tot 300 
meter onder dodelijk vuur. Toen de eenheid 

van Lt Monteith omsingeld werd probeerde hij zijn mannen uit deze situatie te leiden, maar helaas werd 
Montheith dodelijk getroffen. Door zijn heldenmoed en leiderschap werd hem daarop de Medal of Honor 
toegekend. Men vindt zijn graf in de sector I, rij 20, graf 12.
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Ook Technical Sergeant Frank D. Peregory 
ontving de Medal of Honor en op zijn grafsteen 
zijn eveneens gouden letters aangebracht. 
Hij verdiende zijn Medal of Honor vanwege 
uitzonderlijk moedig optreden nabij Grandcamp-
Maisy , naast Point du Hoc. Op 8 juni, 1944, 
toen de voorste gelederen van Comp. K, van 
het 116th Infantry, 29th Infantry Division 
Grandcamp-Maisy bereikten werden deze door 
zwaar machinegeweervuur tegengehouden. Het 
Duitse vuur kwam vanaf hoger gelegen grond en 
bestreek de stad. Toen zelfs Amerikaanse tanks 

de Duitse stellingen niet kon uitschakelen, vertrok T/Sgt Peregory op eigen initiatief richting de stellingen. 
Bovenaan gekomen ontdekte hij een loopgraaf. Zonder aarzelen sprong hij in de loopgraaf en bewoog zich 
naar een versterkt punt, 200 meter verder. Hij kwam een aantal Duitsers tegen die hij met handgranaten 
en de bajonet bestreed, 8 kwamen om en 3 gaven zich over. Zijn stormloop eindigde bij het mitrailleurnest 
waar hij een groep van 32 Duitsers dwong zich over te geven. Deze actie maakte de weg vrij voor de 
oprukkende Amerikaanse eenheden. Helaas kwam Peregory zes dagen later om het leven tijdens een actie 
nabij Couvains. Zijn graf is te vinden in sector G, rij 21, graf 7.

(het was door de nieuwsgierigheid en speurneusinstinct van Davy Ickx en Ferre Vansevenant dat we deze 
gegevens gingen verzamelen. Ere wie ere toekomt. Dat geldt ook voor de twee minder gekende
“Medaille-of-Honor”- dragers, als voor de reizigers die deze eer ook aan minder bekende helden wilden 
brengen.)

Herdenkingsweek 2016

Na alweer een geslaagde samenwerking met N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem - Tienen, en met de samensmelting 
in het vooruitzicht, worden onze plannen voor de organisatie van een heuse herdenkingsweek volgend 
jaar concreter met de dag. We mochten al de unieke tentoonstelling die dit jaar nog in het Hamburgse 
stadhuis stond te pronken naar België halen, samen met onze vernieuwde popup-tentoonstelling van 
Meensel-Kiezegem ‘44. We hebben ook al contact kunnen leggen met verschillende interessante sprekers 
uit binnen- en buitenland. Afgevaardigde vrienden uit Murat (FR),, Warschau (PL) en Putten (NL), werden 
alvast uitgenodigd, samen met onze goede vrienden uit Bremen en Hamburg-Neuengamme. 

We hebben dus volgend jaar heel wat voor u in petto. Startende vanaf de 72e Herdenkingsplechtigheid 
in Meensel, zullen we u hopelijk een volledige week kunnen onderdompelen in de oorlogsjaren. Hou dus 
zeker al je agenda vrij van 7 tot 14 augustus 2016. Meer info volgt kortelings.
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71e Herdenkingsplechtigheid op 9 augustus 2015

Op zondag 9 augustus 2015 vond de 71e herdenkingsplechtigheid plaats naar aanleiding van de razzia’s 
in de augustusdagen van 1944 tijdens WOII. Na de moord op collaborateur Gaston Merckx werden 4 
dorpsbewoners ter plaatse vermoord, en 91 van hen gearresteerd door de bezetter. 63 gijzelaars kwamen 
om in Duitse concentratiekampen waaronder Neuengamme.

Bloemenhulde en Herdenkingsviering
Traditioneel wisselen de plechtigheden af tussen het de kerk van Meensel en Kiezegem. Dit jaar werd er 
eerst een korte bloemenhulde door NCPGR Meensel-Kiezegem gehouden aan het ere-kerkhof te Meensel. 
Hierna volgde een herenkingsviering in de kerk va Kiezegem voorgegaan door Deken Felix Van Meerbergen 
uit Diest.

Over herdenken…
Meer dan 35 vaandeldragers waren op post om hulde te brengen aan onze overleden dorpsgenoten, 
er werden dan ook meer dan 20 kransen neergelegd aan het herdenkingsmonument te Kiezegem, van 
bevriende verenigingen uit binnen- en buitenland.

De bloemenhulde werd voorafgegaan door verschillende toespraken van Rudi Beeken, burgemeester van 
Tielt-Winge en dhr. Jozef Craeninckx, nationaal voorzitter N.C.P.G.R en één van de laatste getuigen van de 
drama’s van Meensel-Kiezegem. Gastspreker ditmaal was dhr. Roger-Rutten, schrijver van oa. “Oorlog en 
Zwijgen”, “Van Genk tot Mauthausen” en “Wit en Zwart”.

De harmonie Sint-Jozef begeleide deze ceremonie met een prachtige muzikale noot. Het afsluitend woord 
werd gehouden door voorzitter Vital Craeninckx, waarna de gasten werden uitgenodigd voor een receptie 
in het ontmoetingscentrum, aangeboden door gemeente Tielt-Winge.

Herdenkingssite te Meensel-Kiezegem
Opvallend tijdens de plechtigheid was de melding dat de gemeente Tielt-Winge in de toekomst werk 
wenst te maken van een nieuwe herdenkingssite te Meensel rondom de pastorie, de kerk en het ere-
kerkhof. Een initiatief waar zowel N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem als de Stichting Meensel-Kiezegem ’44 haar 
medewerking zal verlenen.


