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Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met het najaar en het vallen van de bladeren.   
De oorlogsslachtoffers werden op het erekerkhof in Meensel en aan het monument in Kiezegem  geëerd 
met chrysanten (met dank aan de gemeente Tielt-Winge) .    

Het beeld “De wanhoop van Meensel-Kiezegem”  in de tuin van de KZ Gedenkstätte Neuengamme maakt 
ook in Meensel-Kiezegem deel uit van de herinnering aan hen die hun leven lieten in de kampen.  
 

Vanwege het voltallige bestuur van NCPGR Meensel-Kiezegem’44 en Museum44 wensen wij u een 
succesvol en gezond  2026.                                                                                                                   
Wij danken u voor uw aanwezigheid op tal van onze activiteiten en hopen u ook in het nieuwe jaar 
talrijk te mogen verwelkomen.  
Traditiegetrouw gaat deze december-editie samen met de vernieuwing van het lidgeld.     

 

  Wij appreciëren uw blijvende steun aan onze organisatie.                                     
               



 
 
 
 

 

 

Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

Je kan het museum bezoeken individueel of in groep mits reservatie via +32 16 36 50 55, 

reservaties@museum44.be of online via www.museum44.be.                               

Openingsuren: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Weekdagen mits reservatie. 

Feestdagen gesloten. 

Contacteer ons gerust voor meer informatie, of kijk op onze website www.museum44.be 

        

Tom Devos  +32 487 73 70 02                          Marc Cauwbergs  +32 478 92 70 26 

Katrin Duerinckx    +32 485 55 97 57     Ronny Olemans    +32 473 35 03 65       

                                        

 website: www.museum44.be 
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Om maar te zeggen, ondanks de bevrijding, was bijlange nog niet alle leed geleden, en was het 

op die Kerst van 1944 allesbehalve “gezellig” en “vrede op aarde”.   

In zijn boek ‘’Ik was 20 in 1944’’ (uitgeverij EPO, 1995) schrijft Raymond Van Pée, die 

Neuengamme, Blumenthal en de dodenmarsen overleefde: “Het was nog maar begin oktober toen 

de eerste doden vielen in ons konvooi: ze waren afkomstig uit Meensel-Kiezegem. Het waren 

boeren die thuis nog veel te eten hadden en het hongerregime niet overleefden; ze vielen de 

eerste drie maanden als vliegen.”  

Van Pée moet dus mensen uit Meensel-Kiezegem in het kamp ontmoet hebben. 

Toch even verduidelijken: n.v.d.r. de eerste doden uit Meensel-Kiezegem waren: Evrard 

Cauwbergs ( 7 november) en Frans Lemmens ( 9 november). 

Ik citeer een passage uit zijn boek: 

          “Kerstavond brak aan. We verzamelden op de appelplaats en zongen kerstliederen in alle 
talen. De kapo’s en SS’ers waren niet te zien. Ze zaten samen in een kamer en zopen zelfgemaakte 
jenever, die in een klein blok gestookt werd van aardappelen en graan. In de SS-barak was niet 
veel licht te bespeuren. Het kamp van de marinesoldaten lag naast het onze. Daar werd gezongen 
en gefeest en we zagen kaarsen branden. De wachten rond ons kamp en boven in de uitkijktorens 
zouden ook liever mee gefeest hebben, maar moesten we pogen te ontsnappen, dan vlogen ze 
misschien naar het front in Rusland, daar werd altijd mee gedreigd als men zijn dienst niet goed 
deed. Iedereen was met zijn gedachten thuis. Wie van ons zou het geluk mogen beleven nog ooit 
eens een kerstfeest in familiekring te vieren? Met weemoed in het hart kropen wij in onze 
luizenbak. Er werden nog wat kerstmaaltijden samengesteld vanuit bed, tot Theo riep dat we 
mekaar niet langer moesten plagen, maar proberen te slapen.     
      Op kerstdag kregen we ieder vijf aardappelen met pel en al, met een zemelensaus en 
kleine stukjes van iets dat op vlees trok maar er niet naar smaakte. ’s Avonds bij ons stuk brood 
kregen we marmelade en een stuk worst. Op tweede kerstdag moesten we niet naar de fabriek, 
maar dat was veel beter geweest, want nu werden we de hele dag geplaagd en opgejaagd. We 
moesten de barakken grondig kuisen. Verscheidene groepen gevangenen werden gestraft; ze 
moesten in kikvorshouding heel het plein afspringen. Wie niet vlug genoeg sprong werd met de 
matrak bewerkt. Zo verliepen de feestdagen.”  Einde citaat                                                                      

Kerst en vrede: het zijn haast synoniemen, of toch zoiets als twee handen op één buik. Vrijwel 
iedereen kent wel de passage in het oude kerstverhaal waar het nachtelijke engelenkoor verschijnt 
aan de verbouwereerde herders in het veld, en zij zingen het hemelse gezang 'Eer aan God in de 
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen' (Lukas 2:14)                                                                                         

Ik besluit met een toepasselijke quote van de legendarische singer-songwriter en gitaarvirtuoos 

Jimy Hendrix (°1942  †1970) :    “WANNEER DE MACHT VAN DE LIEFDE DE LIEFDE VOOR 

MACHT OVERWINT ZAL DE WERELD VREDE KENNEN” .                                               

                                                  Vital Craeninckx, voorzitter 

                                                                                                                 

 

Er wordt wel eens beweerd: “er zijn geen winters meer. . .” 

Met een vleugje nostalgie herinner ik me nog goed de poëtische 

winterdagen wanneer de sneeuw alles had toegedekt en de bomen 

kreunden onder een dikke laag sneeuw.  De warmte van de kachel en het 

suizen van de moor op de Leuvense stoof, gaven een extra dimensie aan 

de winter. In  deze periode van het jaar grijp ik  terug naar 81 jaar geleden:  

Kerstmis – winter - 1944. 
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 Bezoek aan KZ Neuengamme door Karel De Meuter 

Introductie:  

Mijn naam is Karel De Meuter, zoon van Isabelle Duerinckx en kleinzoon van Freddy Duerinckx. 

Op 11 en 12 augustus bezocht ik samen met mijn opa Freddy Duerinckx en nonkel Frederic  

Duerinckx KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Na afloop van ons bezoek schrijf ik dit verslag. 

 

Het bezoek: Als kleinzoon van Freddy spreekt het voor zich dat de Razzia van Meensel-Kiezegem 
een groot stuk familiegeschiedenis is waar ook ik onlosmakelijk mee verbonden ben. 
Ferdinand Duerinckx is mijn overgrootvader en was één van de vele slachtoffers van de Razzia in 
Meensel-Kiezegem en kwam te overlijden in Neuengamme. 2 jaar geleden bezocht onze familie 
gezamenlijk het concentratiekamp van Neuengamme. 
Ik kon er zelf niet bij zijn, maar besloot om samen met mijn opa Freddy en nonkel Frederic het 
kamp afgelopen zomer te bezoeken. Het was mijn eerste bezoek aan het kamp. 
 

Maandagochtend 11 augustus om 7 uur startte onze rit van Lubbeek naar Hamburg. We kwamen in 
Neuengamme aan rond 15 uur in de namiddag en bezochten meteen het gedenkhuis waar alle 
 
 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                               

 

 

 

 

 

Je kon er ook nog de originele omheining van het kamp zien staan. Het contrast tussen het rustige 
grasveldje (als je de achtergrond niet kent zou je er van gezelligheid haast beginnen picknicken) 
en de vele overledenen die er uitgestrooid werden kon niet groter zijn. 
We hielden nog halt bij de poster die recent werd uitgehangen voor Ferdinand. Nadien begaven 

we ons naar ons hotel en trokken de stad in om iets te eten. De dag was snel voorbij. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namen van de slachtoffers op grote doeken opgelijst 

hangen. Wat daar opviel, zijn natuurlijk de ellenlange 

lijsten van slachtoffers.  

Dankzij een opgestelde maquette kreeg ik een duidelijk 

overzicht over hoe het kamp was ingedeeld. Opa legde het 

uit. Het leek wel een maquette van een hele gemeente. Zo 

groot is het kamp. We bezochten nadien de gedenktoren en 

het monument ‘de stervende gevangene’ vlakbij het 

gedenkhuis en begaven ons naar het aanliggende bosje waar 

we stilstonden bij het gedenkteken van “de wanhoop van  

Meensel-Kiezegem”.  

Nadien begaven we ons naar een grasveld naast het bos, een 

grasveld dat vroeger dienst deed als moestuin van de nazi’s 

en waar naar alle waarschijnlijkheid de assen van overleden 

gevangenen werd uitgestrooid als meststof voor de 

moestuin.  

 

 

 

 

 

⬅︎ Opa bij het 
gedenkbeeld 
“De Wanhoop van Meensel-

Kiezegem.” 

 

➡︎ Een foto van het 

grasveld dat naar alle 

waarschijnlijkheid  

de plaats was waar de 

assen van overledenen 

werden uitgestrooid.
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Op dinsdag 12 augustus ging ons bezoek verder.  
In de voormiddag bezochten we de steenbakkerij. Zie foto links. 
Een gigantisch gebouw. Ik zag het gebouw waar de karretjes 
leem werden ingereden ook eens in het echt.  Ik zag het al vaak 
op foto’s, maar kon het nu in real life eens zien. Zie foto rechts. 
 

 

Achteraan het grote gebouw waar 
de stenen werden gebakken en 
gedroogd, kon je de droogrekken nog 
zien staan. Om veiligheidsredenen 
kon je deze enkel vanop afstand 
bezichtigen. 
Het was er zeer donker, stil, grijs, 
kil. Je kon je zo inbeelden dat het 
1940 was. 
Het gebouw en de gebouwen er naast 
zijn ook echt gigantisch. Opmerkelijk 
was ook de goede staat van de 
gebouwen. Ze zouden vandaag de dag 
echt nog goed dienst doen voor 
pakweg een opslagplaats of 
evenementenlocatie. 
 

 

Chapeau aan de architect ervan, die ook één van de gevangenen was. 
Via de boot aan het kanaal waar de stenen ingeladen werden voor 
transport, wandelden we in de richting van de barakken en het 
museum. Het museum zelf was zeer groot. Eigenlijk te groot om het 
allemaal aandachtig te kunnen bekijken op één dag tijd.  Wat me 
vooral van het bezoek aan het museum is bijgebleven, is het feit dat 
ieder slachtoffer iemand uniek was. 
Iemand met een verhaal, iemand met een geschiedenis, een familie. 
Net zoals mijn overgrootvader Ferdinand en de 50.000 anderen die er 
overleden zijn. 
Aan een bepaalde zone in het museum lagen er allemaal boeken. Elk 
boek was iemand. Iemand uniek. Die boodschap werd door het 
museum goed duidelijk gemaakt. Er lagen misschien maar 20 boeken, 
dus nog niet eens een 0,01 procent van alle slachtoffers. Ik koos er 
puur willekeurig 1 boek uit.                                                            

 

Wat me echt bijblijft is het contrast dat er heerst. Het contrast tussen de 
rustige omgeving en de gruwel die er zich zo’n 85 jaar geleden afspeelde. 
Het contrast tussen de stille en koude steenfabriek en de ongeziene arbeid 
die gevangenen er moesten verrichten. 
Het contrast tussen het gezellige grasveldje waar je zomaar kan ravotten 
met je Chiro-vrienden en hetzelfde grasveldje waar zo maar eens meer 
dan 50.000 mensen zijn uitgestrooid zonder recht op waardig afscheid. 
En ga zo maar door..  
 
Het verhaal van Meensel-Kiezegem en de gebeurtenissen in Neuengamme 
zijn erfgoed van onze familie die nooit vergeten zullen worden en die we 
zullen verder dragen in de toekomst aan onze kinderen en kleinkinderen… 
 
 
 

Dat was dat van Johann “Rukelie” Trollmann. 
Een jonge bokser die werd doodgeslagen met een schop in het kamp. Het verhaal zelf is te lang om uit te 
leggen, maar je kan het online raadplegen via https://www.hpdetijd.nl/nieuws/sport/41354/ 
 
 
sportzomerverhaal-iv-johann-trollmann-zigeuner-in-de-boksring. 
Het was voor mij een zeer leerrijke ervaring en ik ben dankbaar dat ik dit samen met mijn opa heb 
kunnen bezoeken.                           
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Herdenking van de razzia van 2 oktober 1944 in Putten, Nederland. 
 

De N.C.P.G.R.Meensel-Kiezegem’44 nam op 2 oktober met 10 mensen, waaronder 6 bestuursleden, 

deel aan de herdenking van de slachtoffers van de razzia in de Nederlandse gemeente Putten.   

Putten is een gemeente met zo’n 25.000 inwoners, gelegen in de provincie Gelderland op de 

Veluwe.  Wat betreft oorlogsgeschiedenis zijn er tussen Meensel-Kiezegem en Putten een aantal 

overeenkomsten waardoor deze twee gemeenten zich al geruime tijd met elkaar verbonden 

voelen. Ten tijde van de oorlog 1940-1945 waren beide gemeenten een overwegend agrarische 

gemeenschap, die tot de razzia’s van 1944 relatief weinig van de oorlog te lijden hadden gehad.  

De bevrijders stonden in oktober ’44 op ca 60 km van Putten. De beide razzia’s golden als een 

represaillemaatregel voor een aanslag van het verzet.  In beide gemeenten werd het dorp van de 

buitenwereld afgesloten en vond een razzia plaats, met reeds een aantal doden tijdens de razzia’s.  

In Putten werd de aanslag gepleegd op Duitse militairen en werd de opdracht tot de razzia gegeven 

door de bevelhebber van de Wehrmacht in Nederland en ook door de Wehrmacht uitgevoerd. In 

Meensel-Kiezegem werd de aanslag gepleegd op een collaborerende inwoner van Kiezegem en 

waren landgenoten die zich bij de SS hadden aangesloten nauw betrokken bij de uitvoering van 

de razzia’s. 

In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 vond langs de provincieweg tussen Nijkerk en 

Putten een aanslag plaats op een Duitse auto met daarin 4 Duitse militairen. Twee van hen konden 

ontkomen. Een officier overleed een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vierde 

werd gevangengenomen. Als represaillemaatregel besloot de Wehrmacht op bevel van General der 

Flieger Christiansen tot een vergeldingsactie tegen Putten. Bijna 100 huizen werden in brand 

gestoken. De mannen moesten zich melden in de Oude Kerk, die midden in het dorp staat. Na een 

bange nacht werden op 2 oktober 1944, 659 mannen weggevoerd naar Kamp Amersfoort, 58 

werden er daar vrijgelaten en 601 mannen werden op transport gesteld naar KZ Neuengamme, 13 

sprongen uit de trein.  Van de 588 aangekomen gijzelaars keerden slechts 48 van hen na de 

bevrijding terug naar Putten. Kort na hun terugkeer stierven er nog eens 5 aan de gevolgen van 

de ontberingen in de kampen. 

De jaarlijkse herdenking vond traditioneel plaats op 2 oktober stipt om 19.00 uur aan het 

monument “de Vrouw van Putten” die over het gedenkhof kijkt richting de Oude Kerk. Dit 

gedenkhof ter grootte van ongeveer een half voetbalveld bevat 600 lege graven met buxusplantjes, 

aangelegd in carré vorm. Er waren een 1500-tal mensen aanwezig die in meerdere rijen rond het 

gedenkhof plaatsnamen. Er werd geen woord gesproken. Het heet dan ook de “Stille 

Herdenking”. Alleen enkele fluitende vogels doorbraken de stilte.  Er werd gezongen door een 

koor en 2 coupletten van psalm 84 werden door de plaatselijke harmonie gespeeld. Dan volgde 

een kranslegging en werd het Wilhelmus gespeeld. Het Wilhelmus werd niet meegezongen, als 

symbool van het grote verdriet, dat destijds de kelen dichtsnoerde. Voor NCPGR en Museum44 

werd gezamenlijk door Vital Craeninckx en Marc Cauwbergs een bloemstuk neergelegd aan het 

monument. Voor de Belgische Vriendenkring Neuengamme legden secretaris Rudi Beeken en 

penningmeester van NCPGR Jos Lemmens de gekende rode driehoek met inscriptie B van België 

neer. 

Indien 2 oktober op een zondag valt gaat de herdenking één dag eerder door, op 1 oktober.  De 

officiële herdenkingsdienst in de Oude Kerk van Putten gaat door op zondag.  Een predikant-

dominee gaat voor in deze viering en de +/- 1200 aanwezigen zingen uit volle borst een aantal 

psalmen.  De viering wordt afgesloten met het zingen van de verzen 3 en 4 van Psalm 84. Deze 

verzen werden door de gegijzelde mannen in deze kerk gezongen op 1 oktober 1944.  Men kan zich 

voorstellen hoe dat, destijds, in de gegeven omstandigheden uit honderden mannenkelen moet 

geklonken hebben, tot grote frustratie en ergernis van hun Duitse bewakers. 

             

               Vital Craeninckx 
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 Vital Craeninckx en Marc Cauwbergs in het gedenkhof met in de achtergrond het beeld van de 

“Vrouw van Putten”, de buxusplanten in carrévorm en de plaatselijke harmonie. 

 

De bloemenhulde met helemaal onderaan het bloemstuk met tricolore 

lint van NCPGR-Meensel-Kiezegem’44 en Museum44. 

Het beeld “de Vrouw van Putten” in de spotlights 

bij het vallen van de duisternis. 
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Laatste museumcafé vol muziek 
 

Als afsluiter van het goed gevulde werkingsjaar kreeg het laatste museumcafé van 2025 een 

muzikaal tintje. Op zondag 14 september was het niet alleen de terugkomdag van de 

Neuengamme- en Normandië-reizigers, maar kregen we ook de Gewestelijke Harmonie 50-plussers 

Tienen-Hageland-Haspengouw op bezoek. De leden van deze Harmonie zijn gepensioneerd en zijn 

lid van een muziekvereniging. Maar met zo’n 35 muzikanten vormen ze ook een seniorenorkest en 

dit onder leiding van dirigent Rudi Dehaes. Zij luisterden ons laatste museumcafé op met volks- 

en oorlogsmuziek. Dit openluchtconcert zorgde voor extra sfeer en gezelligheid in onze 

museumtuin. Initiatiefnemer, en tevens lid van deze Harmonie, was onze eigen muzikant Evrard 

Van Goidsenhoven.   

Tegelijkertijd kon men ter gelegenheid van "Open MonumentenDag” architecturaal erfgoed 
bewonderen in de Sint Mattheuskerk.  Onder de noemer ‘In stijl!’ werden de vele bouwstijlen  in 
de gemeente in de kijker gezet… Uit het archief van Meensel-Kiezegem.be werden originele 
erfgoedplannen van het dorp getoond: 
“Hoe zag de oorspronkelijke torenspits van de St-Pieterskerk er uit ? Hoe zou de St-Mattheuskerk 
er vandaag uitzien indien de plannen zouden uitgevoerd zijn ? De oude watertoren aan de 
binnenkant, hoe zag die er uit ? Een melkerij in Kiezegem ? Het café van Jeanne van Oscar , ….” 
 

Hieronder sfeerfoto’s van het laatste museumcafé 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De familie Duerinckx (achtergrond) was talrijk aanwezig 

 

Caroline en Tom De Vos, Kristof Van Mierop en 

Danielle Roubroeks in een leuk onderonsje 

 

Ook in de tent aan de bar was het aangenaam vertoeven 

 

                         Rita Broos en de familie Lemmens 
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Ook de tentoonstelling op open monumentendag in de Mattheuskerk werd druk en met aandacht 

bezocht: zie foto’s hieronder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een immer enthousiaste familie Cauwbergs aan de 

bar  

  

    De gewestelijke harmonie 50-plussers uit Tienen o.l.v. Rudi 

Dehaes  zorgde op sublieme wijze voor de muzikale noot.       

Onze eigen Evrard V.G. en Jan speelden solo het ontroerend 

mooie “Te Velde”  
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Auteur en dichteres Ina Stabergh mocht het ereteken ‘Ridder in de  

Leopoldsorde’ontvangen uit handen van minister Caroline Gennez.  
                                                                                                                                 Oktaaf Duerinckx 

Wie wordt in die ridderorde verheven? Even opzoeken en dan vinden we als resultaat:  Het wordt 

meestal uitgereikt aan individu’s met een bepaalde status, na een lange carrière of met een 

bijzondere verdienste. Spontaan dachten we dan dat iemand als ons aller Berthy Stas (Ina 

Stabergh) dit allang verdiende en dat het eindelijk een waardering is voor al haar prestaties en 

dan denken we in hoofdzaak hoe ze met haar poëzie ons werk bij de Stichting Meensel-

Kiezegem’44 in binnen- en buitenland op de kaart heeft gezet op een hoogstaand artistieke wijze.  

Aan welke hoofdwaarden moet een ridder vroeger en nu voldoen?  Ridderlijkheid betekent : Eer, 

kracht, moed, trouw, mededeelzaamheid en eerlijkheid.  Wie Ina echt kent weet dat ze “cum 

laude” aan al deze voorwaarden voldoet. Op 20 november werd ze dan officieel onderscheiden 

met het burgerlijk ereteken “Ridder in de Leopoldsorde” in het Markiesgebouw te Brussel.  Daar 

ontving Ina, in het bijzijn van haar partner Fred Jonckers en familie, van Vlaams minister van 

Welzijn, Armoedebestrijding, Cultuur en Gelijke Kansen, Caroline Gennez, het paars-rode 

ereteken en de bijhorende Oorkonde. 

Deze prestigieuze onderscheiding werd officieel toegekend, krachtens het Koninklijk Besluit van 

11 mei 2025, waarin werd bepaald dat mevrouw Stas “Ridder in de Leopoldsorde” wordt. 

Ina Stabergh is een begrip geworden binnen de Vlaamse literaire & culturele wereld, ook vooral 

als schrijfster en eerste stadsdichter van Diest, eerste stadsdichteres van Vlaanderen en 

Hagelanddichter. Ook was zij gedurende meer dan 20 jaar actief als oprichter & voorzitter van de 

Literaire Culturele Kring Apollo, een literaire, culturele vereniging die tijdens ‘Literatuur op 

Zondag’ podium verleende aan meer dan 300 schrijvers, dichters en kunstenaars uit Vlaanderen & 

Nederland. Ook hadden wij de eer op één van deze heerlijke stonden de film en het verhaal van 

Meensel-Kiezegem in klank en beeld te presenteren in het Diesters Begijnhof.  

Haar eigen werk kenmerkt zich door maatschappelijk engagement, poëtische diepgang en 

betrokkenheid bij thema’s als welzijn, armoede & gelijke kansen. Zij is tevens ‘Ambassadeur tegen 

Onverdraagzaamheid & Alle vormen van geweld’. 

Met deze onderscheiding wordt het uitzonderlijk sociaal-cultureel engagement van Ina erkend. 

Haar oeuvre (verhalen, proza en poëzie voor jongeren & volwassenen) draagt bij tot de 

bevordering van gelijkheid, solidariteit en culturele participatie.   

De minister benadrukte in haar toespraak dat de onderscheiding getuigt van waardering voor 

levenslang werk én van de noodzaak om cultuur en welzijn te verbinden in de strijd voor een 

rechtvaardige samenleving.   

Met deze onderscheiding gaat Ina Stabergh verder op haar pad als brugfiguur tussen Kunst & 

Cultuur. Ze zal haar rol als dichteres, spreker en auteur verder inzetten om de maatschappelijke 

dialoog en de leesbevordering te stimuleren. 

Vooral in het Hageland vinden we op publieke borden haar dichtwerken. Ook in Duitsland, waar 

we telkens bij de jaarlijkse Neuengammereizen meerdere van haar gedichten laten horen, wordt 

ook de Duitse versie van Raimund Gaebelein in de taal van Goethe ten gehore gebracht. 

Wij willen toch nog vermelden dat de Leopoldsorde één van de drie nationale Belgische orden is, 

naast de Kroonorde en de Orde van Leopold II. Deze orde is de belangrijkste en hoogste Belgische 

onderscheiding. De Leopoldsorde werd opgericht in 1832 en is daarmee tevens de oudste Belgische 

orde.   

Wat onze Stichting betreft heeft niemand ooit onze doelstelling op zo compacte, heerlijke 

manier kunnen samenvatten. 
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Het was dan ook de meest gepaste tekst van Ina die de Ondervoorzitter N.C.P.G.R. Meensel-

Kiezegem 44  Freddy Duerinckx op  2 mei 2025 aan ons beeld in Neuengamme uitsprak: 

“Ik wil eindigen met de slotzinnen van het gedicht  “GETUIGENISSEN” van Ina Stabergh die ze 

schreef toen ze terugkeerde van een herdenkingsreis naar Neuengamme. De ganse tekst staat 

naast de erebegraafplaats in Meensel. 

Ina schreef het volgende in de bundel “Neuengamme, Ik kwam terug…”:   

    OMDAT  WIJ WETEN                                                                                

    EN KUNNEN SPREKEN 

    MOETEN WIJ BLIJVEN GETUIGEN                          

    WANT MISDADIGE MACHT 

    KENT GEEN TIJDEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de gedichten (“Getuigenis”) van Ina Stabergh staat te lezen op een plakkaat op de parking 

aan de begraafplaats van Meensel.  Omdat de oorspronkelijke plaat doorheen de tijd dermate door 

het weer was aangetast werd een nieuw exemplaar ontworpen en aangebracht door NCPGR 

Meensel-Kiezegem’44 en Museum44.  Hieronder de afbeeldingen van de oude en nieuwe plakkaat.                      

Het verschil is significant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhandiging van de oorkonde door minister Gennez,  

Vlaams minister van Cultuur. 
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"Het Gezicht van de Oekraïne Oorlog" -                                                             
                                                                               een boeiende avond met o.a. Rudi Vranckx 

          verslag  Katrin Duerinckx 

Donderdag 9 oktober ontving een volledig uitverkocht Uilenspiegeltheater (Diest) drie interessante 

sprekers om over de oorlog in Oekraïne te komen praten. Over de belangrijkste effecten van deze 

oorlog, die niemand voor mogelijk hield na WOII. 

Tom Simoens, militair hoogleraar geschiedenis en hoofd departement conflictstudies aan de 

Koninklijke Militaire School (KMS), had het over de wijze van militaire oorlogsvoering met 

parallellen van vroegere oorlogen en de ontluiking van een digitale, hightech strijd.  

Vervolgens gaf Marc Thys, luitenant-generaal(b.d.), voormalig VCHOD (2de man Defensie), 

denktanker Egmont Instituut, strategisch adviseur Growth Inc., toelichting bij de grenzeloze 

dreiging en de Verdeel en Heers-situatie van de meedogenloze uitputtingsoorlog in Oekraïne. Een 

oorlog die heel Europa in de ban houdt.  

Tot slot nam Rudi Vranckx, historicus en oud-conflictjournalist van de VRT, ons mee op missie naar 

het oorlogsgebied in Oekraïne. Aan de hand van foto’s en verhalen werd het verloop van een 

dergelijke missie toegelicht, vanaf het moment dat er een conflict ontstaat en de VRT een 

journalist ter plaatse stuurt tot en met de gevaarlijke momenten van een journalist ter plaatse in 

het conflictgebied.  

Deze zeer interessante avond stond onder regie van Daniel Jannes, die een deel van de opbrengst 

als steun aan Museum44 wou schenken. Ondertussen mochten wij van hem al een cheque van 

1.000 euro ontvangen. Bedankt hiervoor!   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi Vranckx en Marc Thys met hun 

nieuwe boeken in gezelschap van Katrin 

Duerinckx 

 

 

De bezieler van de avond Daniel Jannes in gesprek met Marc 

Cauwbergs 

                          Dit event werd mogelijk gemaakt door volgende sponsors: 
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Feestvergadering NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 -  Katrin Duerinckx 

 

Zaterdag 25 oktober 2025 ging in feestzaal Vogelzang te Tienen de jaarlijkse Algemene 

Feestvergadering van onze vereniging door. Ook dit jaar was het weer een gezellig samenzijn van 

leden en sympathisanten. Echter wegens ziekte moesten we onze voorzitter Vital Craeninckx 

missen op dit jaarlijks treffen. Daarom nam Freddy Duerinckx, ondervoorzitter, de honneurs waar 

en heette hij alle aanwezigen van harte welkom.  

Na het voorgerecht en de soep was het tijd voor het officiële gedeelte. Zoals het in een Algemene 

Vergadering hoort, komt onze (onder-)voorzitter Freddy Duerinckx eerst aan het woord. In zijn 

toespraak werd niet alleen teruggekeken op het voorbije werkjaar, maar werd er ook reeds 

vooruitgekeken naar het volgende jaar. Aansluitend gaf de penningmeester, Jos Lemmens, 

toelichting bij de financiële toestand van de vereniging. 

Gezien de nauwe samenwerking van NCPGR Meensel-Kiezegem’44 en Museum44 werd ook door de 

directeur van het museum even stilgestaan bij de activiteiten van het voorbije jaar en de geplande 

activiteiten van het komende jaar.  

Vervolgens was het weer gewoon feestvergadering met lekker eten en vooral met gezelligheid, 

fijne babbels en veel vriendschap. 

We maken graag reeds een afspraak voor volgend jaar op 24/10/2026, zelfde locatie. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Freddy Duerinckx tijdens zijn  

speech geflankeerd door 

bestuursleden René en Oscar 

 

Penningmeester Jos Lemmens met 

een overzicht van de financiën 

 

Directeur van Museum44 Marc 

Cauwbergs had het over de werking 

van het Museum onder het aandachtig 

toeziend oog van Stefaan en Viviane 

Cauwbergs 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr: op de voorgrond Andrea Schotsmans, Jef 

Pittomvils, Greta Jonckers en Josée De Bruyn 

 

Er werd echt genoten van het lekkere menu.  
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Congres AIN 2025 – Katrin Duerinckx 

 

Het jaarlijks congres van de AIN (Amicale Internationale KZ Neuengamme) vond plaats van 

21/11/2025 tot 23/11/2025.  

Er werd op 21/11/2025 gestart met de Beirat, voorgezeten door Prof. Dr. Oliver Von Wrochem, 

directeur van de KZ-Gedenkstätte Neuengamme. 

Op het congres kon er o.a. mee nagedacht worden over de geplande zeer grondige renovatie van 

het tentoonstellingsgebouw,  de tentoonstelling op de KZ Gedenkstätte alsook de renovatie van 

de SS-garages. 

Naast de delegatie van België en Meensel-Kiezegem, waren er ook delegaties van Nederland en 

Putten, Duitsland, Frankrijk, Polen en Denemarken afgevaardigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Von Wrochem, directeur van de KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme, met Martine Letterie, voorzitter AIN 

 

Geen bezoek aan Neuengamme zonder een bezoek aan ons 

beeld van Meensel-Kiezegem. 

 Belgische delegatie congres 2025: v.l.n.r. 

Mark Van Den Driessche, Belgische Vriendenkring 

Neuengamme, Marc Cauwbergs, NCPGR Meensel-Kiezegem 

en Museum44, Katrin Duerinckx, NCPGR Meensel-

Kiezegem, Museum44 en Belgische Vriendenkring 

Neuengamme, Greetje Van Den Driessche,Belgische 

Vriendenkring Neuengamme. 
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27e Neuengammereis van 27 tot 30 augustus 2026 
 

Van donderdag 27 augustus 2026 tot en met zondag 30 augustus 2026 gaan we voor de 27e keer op 

herdenkingsreis naar Neuengamme met NCPGR Meensel-Kiezegem ’44. Wil je graag mee op reis, 

dan kan dit. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de vereniging, iedereen is welkom. 

Programma 

We gaan zoals gewoonlijk vier dagen op reis naar Neuengamme bij Hamburg en Noord-Duitse 

concentratiekampen. Wat we al zeker weten is dat we de eerste dag via Bremen rijden. Dan gaat 

het langs Hamburg, waar we tweemaal overnachten. Op de terugreis op zondag zullen we 

Wöbbelin aandoen en mogelijk verder via Bergen-Belsen. We zullen eer betonen aan de 

slachtoffers van Meensel-Kiezegem. Daarom zullen we, als de tijd het toelaat, voornamelijk de 

plaatsen aandoen waar onze dorpsgenoten zijn omgekomen. Bijgevolg vragen we om bij de 

inschrijving wel aan te geven of er familieleden op een bepaalde plaats zijn overleden of er 

verbleven hebben.  Op deze manier proberen we ons programma zo persoonlijk mogelijk in te 

vullen. Uiteraard is het op zaterdag 29 augustus Neuengammedag (met onze vaste-eigen gids 

Andreas Lappöhn). Reisleider is weer correcte Caroline Colebunders. Als gidsen van eigen bodem 

wordt alles geregeld door Tom Devos en Oktaaf Duerinckx. We reizen traditiegetrouw in een luxe-

autocar en verblijven in een viersterrenhotel.  

Later meer over deze unieke Herdenkingsreis. 

 Donderdag 27 augustus 2026 - Van Meensel-Kiezegem naar Bremen (overnachting in 
Bremen) 

 Vrijdag 28 augustus 2026 - Programma nog te bepalen (overnachting in Hamburg) 
 Zaterdag 29 augustus 2026 - Neuengamme & Stadsbezoek Hamburg (overnachting in 

Hamburg) 
 Zondag 30 augustus 2026 - Wöbbelin & Bergen-Belsen 

Inschrijven kan vanaf 1 februari 2026 via een nieuw online systeem! 

Vanaf dit jaar gebruiken we een nieuw systeem om in te schrijven.  

Je kan voortaan enkel nog online inschrijven via het inschrijvingsformulier, dat je kan 

terugvinden op www.museum44.be/herdenkingsreis.  

De inschrijvingen worden pas geopend op 1 februari 2026, vroeger inschrijven is helaas niet 

mogelijk, ook niet via een wachtlijst.  

De prijs van deelname zal ook dan pas bekend gemaakt worden.  

Je bent pas ingeschreven nadat je het inschrijvingsformulier online hebt ingevuld voor elke 

deelnemer én je het voorschotbedrag hebt overgemaakt op onze rekening.  

Het juiste voorschotbedrag en rekeningnummer ontvang je via e-mail na het invullen van het 

inschrijvingsformulier. 

 

Heb je hulp nodig met je inschrijving? Dan helpen we jou graag op volgende manieren: 

 Via e-mail op reizen@museum44.be 
 Via telefoon op +32 16 36 50 56, elke werkdag van 17u tot 19u 
 Ter plaatse bij de receptie van Museum44, elke zaterdag en zondag van 10u tot 17u 

 

 

 

http://www.museum44.be/herdenkingsreis.
mailto:reizen@museum44.be
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              Vzw N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ‘44 
Hernieuwing van het lidgeld 

Wij hopen dat u ook in het komende jaar onze vereniging blijft steunen 

Het lidgeld voor 2026 bedraagt 20 euro 

(19 euro + 1 euro administratie) 

“Een extraatje wordt zeer gewaardeerd” 

Inbegrepen in deze ledenvoordelen : 

Een persoonlijke lidkaart wordt u thuis toegestuurd 

Periodieke nieuwsbrief in gedrukte vorm thuis bezorgd 

Gratis toegang tot onze evenementen 

10 % korting op onze publicaties: boeken, films ….. 

Indien u nazaat bent van een oorlogsslachtoffer van Meensel-Kiezegem sluit u    

automatisch aan bij N.C.P.G.R.- Nationaal en ontvangt u tevens het periodieke 

Tijdschrift “Kracht” 
 

Mededeling : lidgeld 2026, uw naam en adres 

                  Rekeningnummer IBAN:   BE84 7340 3632 1859     Bic: KREDBEBB 
 

       Graag betaling uiterlijk tegen 20 februari 2026 
 

Wie contant betaalt of reeds betaald heeft hoeft hier uiteraard  

geen rekening mee te houden 
 

 

                  Het jaarprogramma 2026 NCPGR - MUSEUM44   
 

27 april 2026 : erfgoeddag (thema humor) samen met Ofsar 

10 mei 2026:   eerste museumcafé moederdag 

14 juni 2026:   museumcafé vaderdag 

12 juli 2026:    oorlogswandelingen en museumcafé 

09 augustus 2026: herdenkingsplechtigheid om 09.00 uur Kiezegem en om 10.00 uur in Meensel 

27-30 augustus 2026: herdenkingsreis naar Noord-Duitsland 

13 september 2026: museumcafé reünie herdenkingsreis en open monumentendag 

 


